
63

2 Nephi 17–18
Het koninkrijk Juda wordt gezegend als zij haar vertrouwen 
in Jezus Christus stelt
Denk ter voorbereiding van deze les aan een keer dat 
je met een beangstigende situatie te maken kreeg. 
Herinner je je eerste reactie nog? Probeer tijdens het 
bestuderen van 2 Nephi 17–18 Jesaja’s raad vast te stel-
len aan hen die zich in een moeilijke of beangstigende 
situatie bevinden.

Bij je studie van 2 Nephi 17–18 moet je iets afweten 
van de drie kleine natiën Syrië, Israël en Juda, alsmede 
van het veel grotere Assyrische Rijk, dat deze drie klei-
nere landen wilde veroveren. Bekijk de volgende kaart 
en het bijbehorende overzicht.
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Lees 2 Nephi 17:1–2 en raadpleeg de kaart. ‘Syrië heeft 
een bondgenootschap met Efraïm aangegaan’ betekent 
dat deze twee landen een verbond met elkaar hadden 
gesloten. Probeer vast te stellen wie wie aanviel. Wees 
er bedacht op dat de zinsnede ‘huis van David’ in 
vers 2 naar Achaz en het volk van Juda verwijst.

De koninkrijken Israël en Syrië wilden het koninkrijk 
Juda veroveren en haar dwingen een bondgenootschap 
met hen te sluiten tegen het machtige Assyrische Rijk. 
Assyrië dreigde in die tijd een groot deel van de wereld 
te veroveren. Israël en Syrië dachten dat ze meer men-
sen en meer middelen zouden krijgen om tegen de 
naderende Assyriërs te vechten door Juda te veroveren 
(zie 2 Nephi 17:5–6). Koning Achaz dacht erover na dit 
bondgenootschap met Israël en Syrië aan te gaan.

Denk erover na wat jij zou doen als je koning Achaz 
was. Aan de ene kant dreigt Assyrië jouw volk aan te 
vallen. Aan de andere kant dreigen Syrië en Israël jou 
aan te vallen als je niet samen met hen tegen Assyrië 
strijdt. Jesaja leefde in het koninkrijk van Juda, en de 
Heer stuurde hem naar Achaz met een boodschap. 
Hoe zou jij je als koning Achaz gevoeld hebben als je 
een boodschap van de profeet ontving?

 1. Lees 2 Nephi 17:3–8 en onderstreep Jesaja’s bood-
schap namens de Heer aan Achaz en zijn volk. (De term 

‘rokende stompen brandhout’ in vers 4 verwijst naar een fakkel 
waarvan de vlam is gedoofd, wat symbolisch is voor het feit dat 
deze twee koninkrijken uiteen zouden vallen en veroverd zouden 
worden.) Stel je voor dat je Jesaja dit tegen Achaz zou horen zeg-
gen. Later vraagt een vriend(in) wat Jesaja heeft gezegd. Schrijf 
twee of drie zinnen in je Schriftendagboek op waarin je beschrijft 
hoe je je vriend(in) zou antwoorden.

Jesaja probeerde de koning en zijn volk vertrouwen te 
laten stellen in de hulp van de Heer, in plaats van te ver-
trouwen op instabiele politieke bondgenootschappen.

 2. Beantwoord de volgende vragen in je Schriftendag-
boek:

 a. Waarom is het voor ons belangrijk om ons tot de Heer, en 
niet tot anderen, te wenden als we hulp nodig hebben?
 b. Op welke manieren worden sommige jongeren verleid om 
hun relatie met anderen op de eerste plaats te stellen in plaats 
van hun relatie met onze hemelse Vader en Jezus Christus?




