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Les 56

Vraag enkele cursisten na voldoende tijd te vertellen welke zinsneden voor hen bijzondere 
betekenis hebben. Laat elke cursist de betekenis van zijn of haar gekozen zinsnede uitleg-
gen door (1) die in eigen woorden weer te geven of (2) voorbeelden te geven van daden en 
gedrag van iemand die het beginsel toepast dat in de zinsnede naar voren komt.
Vraag de cursisten te overdenken of ze zonden hebben begaan waarvan ze zich niet 
bekeerd hebben die voor hen en hun dierbaren ellende en berouw kunnen veroorzaken. 
Laat de cursisten de volgende vraag in hun Schriftendagboek beantwoorden:
• Hoe kun je Mosiah 7:33 vandaag toepassen?
Getuig dat als wij ons met geheel ons hart en verstand tot de Heer wenden, Hij ons zal 
verlossen van de treurnis die het gevolg is van onze zonden.

Mosiah 8
Ammon hoort van de vierentwintig gouden platen en vertelt Limhi over een 
ziener die de graveersels ervan kan vertalen
Vraag twee cursisten naar voren te komen. Blinddoek een van de cursisten en spreid 
boeken, vellen papier en andere ongevaarlijke voorwerpen over de vloer in het lokaal uit. 
Laat de tweede cursist mondelinge aanwijzingen geven aan de eerste cursist om de andere 
kant van het lokaal te bereiken zonder de voorwerpen op de vloer te raken. Blinddoek 
vervolgens de tweede cursist. Verplaats de voorwerpen op de vloer en laat de eerste cursist 
aanwijzingen geven. Deze keer negeert de geblinddoekte cursist opzettelijk de aanwijzin-

gen. (Zeg vooraf ongemerkt tegen die cursist dat hij of zij 
de aanwijzingen moet negeren.)
• Waarom is het waardevol om naar iemand te luisteren 
die dingen kan zien die wij niet zien?
Vat Mosiah 8:5–12 samen met de uitleg dat Limhi een 
expeditie op touw had gezet om hulp uit Zarahemla te 
verkrijgen voordat Ammon aankwam. De groep ver-
dwaalde in de wildernis en vond niet Zarahemla, maar de 
overblijfselen van een verloren beschaving. Daar ontdekten 
ze vierentwintig gouden platen met graveersels erop. (U 
moet wellicht uitleggen dat de ruïnes die Limhi’s mensen 
aantroffen het enige was dat van de Jareditische beschaving 
was overgebleven. Een kroniek van de Jaredieten, ontleend 
aan de vierentwintig gouden platen, is als het boek Ether 
in het Boek van Mormon opgenomen.) Voeg deze reis aan 
de tekening op het bord toe volgens de illustratie op deze 
pagina. Laat de cursisten dat ook in hun tekening doen. 
Leg uit dat koning Limhi de geschriften wilde begrijpen die 
op de vierentwintig platen waren gegraveerd. Hij vroeg of 
Ammon iemand kende die ze zou kunnen vertalen.
Vraag een cursist Ammons antwoord in Mosiah 8:13–15 
voor te lezen. Laat de klas letten op de titel die Ammon 
gebruikte als aanduiding van iemand die de macht heeft 

dergelijke kronieken te vertalen. Laat de cursisten Mosiah 8:16–19 doorlezen en nagaan 
welke gaven een ziener nog meer heeft. Vraag diverse cursisten naar hun bevindingen.
Zet de volgende uitspraak op het bord: De Heer voorziet in profeten, zieners en open-
baarders voor het welzijn van het mensdom.
• Hoeveel zieners zijn er momenteel op aarde? (Vijftien — de leden van het Eerste 

Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen.)
• Wat maken profeten, zieners en openbaarders ons zoal bekend? (Als de cursisten moeite 

hebben met antwoorden, vraag ze dan wat zieners ons hebben bekendgemaakt over 
onderwerpen als het huwelijk en het gezin, een opleiding, amusement en media, of 
seksuele reinheid.)

• Hoe ben je gezegend door hedendaagse profeten, zieners en openbaarders?
U kunt desgewenst vertellen hoe profeten, zieners en openbaarders u tot zegen zijn. 
Moedig de cursisten aan zelf een recente conferentietoespraak van een lid van het Eerste 
Presidium of het Quorum der Twaalf Apostelen te lezen en te overdenken, en de raad in 
die toespraak op te volgen.

Overzicht van de reizen in Mosiah 7–24

Het land 
Zarahemla

Ruïnes van Jareditische natie 
in het noordelijke land

Het land Nephi 
(Lehi-Nephi)

Groep op zoektocht 
onder leiding van Ammon

Groep Nephieten onder 
leiding van Zeniff

24 gouden platen 
(het boek Ether)

Poging om 
Zarahemla te 

vinden


