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Mosiah 21–22

Deel de klas op in drie groepen. Laat elke groep een van de 
vragen op het bord beantwoorden door de bijbehorende 
Schriftteksten te lezen. Laat na een paar minuten uit elke 
groep een cursist verslag doen van hun antwoorden. Dat 
is ook een goed moment om de cursisten ‘Limhi’s volk 
ontsnapt’ te laten toevoegen aan hun tekening van het 
overzicht van de reizen in Mosiah 7–24. (Zie het aanhang-
sel achterin dit boek voor het volledige schema.) U kunt 
de cursisten ook naar de boekenlegger Boek van Mormon 
verwijzen en laten zien wat er uiteindelijk met het volk van 
Limhi zou gebeuren (zie Mosiah 22:13–14).
Wijs erop dat we misschien geen bevrijding uit fysieke 
knechtschap nodig hebben zoals Limhi’s volk, maar dat we 
allemaal bevrijding van onze zonden nodig hebben.
• Wat heb je uit Mosiah 21–22 geleerd waaruit ieder moed 

kan putten die de macht van de Heer om ons van zonde 
te bevrijden in zijn of haar leven nodig heeft?

Geef tot slot uw getuigenis over de macht van de Heer om 
ons van zonde te bevrijden. Beklemtoon het volgende: als 
wij ons verootmoedigen, de Heer aanroepen en ons van 
onze zonden bekeren, zal Hij onze gebeden horen en de 
last van onze zonden verlichten wanneer Hij dat goedacht.

Toelichting en achtergrondinformatie
Mosiah 21:15, 29–30. Het lijden ten gevolge van 
zonde kan een doel hebben
Als we zondigen en ons niet willen bekeren, bezorgen 
we onszelf, net als het volk van koning Limhi, nog meer 
pijn — soms in lichamelijk en altijd in geestelijk opzicht. 
Ouderling Kent F. Richards van de Zeventig heeft uit-
gelegd dat pijn een noodzakelijk onderdeel van onze 
geestelijke genezing en groei kan zijn:

‘Pijn is een graadmeter voor het genezingsproces. Zij 
leert ons vaak geduld. […]

‘Ouderling Orson F. Whitney heeft geschreven: “Geen 
enkele pijn die we lijden, geen enkele beproeving die 
we meemaken, is voor niets. Zij dragen bij tot onze 
vorming, en tot de ontplooiing van kwaliteiten zoals 
geduld, geloof, kracht en nederigheid. […] Door ver-
driet en lijden, zwoegen en beproeving krijgen wij de 
vorming waarvoor we hier gekomen zijn.”

‘Evenzo heeft ouderling Robert D. Hales gezegd:

‘“Pijn brengt je tot een mate van nederigheid die je in 
staat stelt om te overpeinzen. Ik ben dankbaar dat ik 
die ervaring heb mogen doorstaan. […]

‘“Ik kwam erachter dat de fysieke pijn en de genezing 
van een lichaam […] opmerkelijk overeenkomen met 
de geestelijke pijn en de genezing van de ziel in het 
bekeringsproces.”’ (‘De verzoening dekt alle pijnen’, 
Liahona, mei 2011, p. 15.)

Mosiah 21:15–16. Hoe stel je je in perioden van 
ellende op?
Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd wat voor instelling we in moei-
lijke perioden wel en niet moeten aannemen:

‘De Heer zal u door zijn goddelijke kracht verlichting 
geven als u in ootmoed en met geloof in Jezus Christus 
bevrijding zoekt.

‘Zeg niet: “Niemand begrijpt mij; ik kom er niet uit of 
ik krijg de hulp niet die ik nodig heb.” Met dergelijke 
reacties maakt u het uzelf alleen maar moeilijker. Zon-
der geloof en de nodige inspanning van uw kant kan 
niemand u helpen. U hebt dat nodig voor uw persoon-
lijke groei. Zoek geen gemakkelijk leventje dat nage-
noeg vrij is van ongemakken, pijn, druk, uitdagingen of 
lijden, want dat zijn de instrumenten die onze hemelse 
Vader gebruikt om onze persoonlijke groei en ons 
begrip te stimuleren. De Schriften bevestigen herhaal-
delijk: u zult hulp ontvangen wanneer u geloof oefent 
in Jezus Christus. […] Geloof in Christus betekent dat 
we op Hem en zijn leringen vertrouwen. Dat leidt tot 
hoop, en hoop brengt naastenliefde voort, de reine 
liefde van Christus — dat vredige gevoel dat we krijgen 
wanneer we voelen dat Hij om ons geeft, ons liefheeft 
en dat Hij de macht heeft om ons te genezen of onze 
lasten door zijn genezende kracht te verlichten.’ (Zie 
‘Genezing’, De Ster, juli 1994, p. 7.)

Overzicht van de reizen in Mosiah 7–24

Het land 
Zarahemla

Ruïnes van Jareditische natie in 
het noordelijke land

Wateren van 
Mormon

Het land Nephi 
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Sommige Nephieten 
proberen het land 

Nephi weer in bezit 
te nemen

Groep op 
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van Ammon
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onder leiding 
van Zeniff

Limhi’s volk 
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24 gouden platen 
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vinden


