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De zaligsprekingen
Mattheüs 

5:3; 3 Nephi 
12:3

Arm van geest zijn, wil zeggen dat we nederig zijn en ‘dankbaar inzien dat we afhankelijk zijn van de Heer — dat 
we begrijpen dat we voortdurend behoefte hebben aan zijn steun. Het wil zeggen dat u inziet dat uw talenten en 

capaciteiten gaven van God zijn.’ (‘Trouw aan het geloof: evangeliewijzer’ [2004], 86.)

Mattheüs 5:4 ‘Treuren’ betekent verdriet hebben of uitdrukken. Iemand kan treuren om de moeilijkheden en beproevingen van 
het sterfelijke leven, zoals de dood van een dierbare. Iemand kan eveneens treuren uit droefheid om zonde.

Mattheüs 5:5 ‘Zachtmoedigheid wordt in een woordenboek omschreven als “zacht van gemoed, niet geneigd tot heftigheid, 
zich gemakkelijk schikkend.” (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, elektronische versie, trefwoord: 

zachtmoedig.) Zachtmoedigheid is geen blijk van zwakte. Het is een teken van christelijke moed.’ (Robert D. Hales, 
‘Christelijke moed: de prijs van het discipelschap’, Liahona november 2008, 73.)

Mattheüs 
5:6; 3 Nephi 

12:6

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid houdt een groot verlangen de wil van God te kennen en uit te voeren in.

Mattheüs 5:7 ‘Barmhartigheid is het behandelen van iemand met meer mededogen dan waar hij of zij recht op heeft.’ (‘Mercy’, 
Gospel Topics, lds.org/topics) Dankzij de verzoening van Jezus Christus kunnen wij de barmhartigheid van onze 

hemelse Vader ontvangen (zie Alma 33:11).

Mattheüs 5:8 ‘De reinen van hart zijn zij die de Heer liefhebben, ernaar streven Hem te volgen en zijn geboden te onderhouden, 
en die ernaar streven een deugdzaam leven te leiden en tot het einde toe te volharden. De reinen van hart zijn zij 

die hun gedachten beheersen om zich te beschermen tegen onkuise fantasieën en handelingen.’ (Sheldon F. Child, 
‘Words of Jesus: Chastity’, Ensign, januari 2003, 44.)

Mattheüs 5:9 ‘[Vredestichters] hebben de gave om mensen die de onderlinge verschillen zien, te helpen ontdekken wat ze met 
elkaar gemeen hebben.’ (Henry B. Eyring, ‘Leren in het priesterschap’, Liahona mei 2011, 63.)

Mattheüs 
5:10–12

‘Vervolgd worden om de gerechtigheid’ betekent gewillig zijn Jezus Christus en zijn geboden te onderhouden en 
te verdedigen, zelfs als we daarvoor bespot of mishandeld worden.




