
Eerste bezoek
Vóór de tijd van Christus (de verzen 3–14)

Tweede bezoek
De tijd van Christus  
(de verzen 15–28)

Derde bezoek
De grote afval  
(de verzen 29–49)

Vierde bezoek
De herstelling van het evangelie  
(de verzen 50–76)

Het millennium
(de verzen 76–77)

God ziet de afvalligheid van het oude Israël. Hij stuurt profeten 
om bekering te prediken, maar slechts weinig mensen willen 
luisteren. Hij laat de goddelozen verdelgen en de andere volken 
komen. Enkele rechtvaardige aftakkingen van Israël worden over 
de wereld verstrooid.

Naarmate de kerk van 
Christus zich verspreidt, 
brengen Israël en de 
meeste verstrooide takken 
goede vruchten voort.

Alle vruchten worden ziek, 
ook die van de natuurlijke 
takken die her en der 
waren geplant.

Het her en der verstrooide Israël wordt 
vergaderd, en het evangelie wordt aan 
de hele wereld uitdragen. Naarmate de 
rechtschapenheid toeneemt, worden 
de goddelozen vernietigd tot het kwaad 
is uitgeroeid (de wederkomst van Jezus 
Christus).

Rechtschapenheid zegeviert. 
Wanneer het kwaad de kop 
weer opsteekt in de wereld, zal 
God de rechtvaardigen van de 
goddelozen scheiden en de 
aarde met vuur reinigen.

De tamme olijfboom (Israël) 
begint te vergaan (de verzen 
3–4). De meester snoeit en 
verzorgt de boom; enkele 
nieuwe takken groeien, maar 
de kruin sterft verder af (de 
verzen 4–6).

De grootste takken worden 
verwijderd en wilde takken 
worden in de boom 
geënt; tere takken worden 
verborgen (de verzen 7–14).

Goede vruchten (de verzen 
15–18)

Slechte vruchten, maar de 
wortels zijn nog goed (de 
verzen 29–37).

Verdorde takken 
worden verbrand 
(de verzen 58,  
65–66)

Alle bomen worden als één 
lichaam en brengen natuurlijke 
vruchten voort (de verzen 
74–76).

Verdorde takken worden 
verbrand (de verzen 7, 9)

Schrale grond; goede 
vruchten (de verzen 20–22)

Slechte vruchten  
(de verzen 39, 46)

De goede vruchten worden 
ingezameld en de wijngaard 
wordt verbrand (vers 77).

Nog schralere grond, 
goede vruchten (vers 23)

Slechte vruchten  
(de verzen 39, 46)

Wilde olijfboom (de andere 
volken; de verzen 7, 9)

Vruchten (vers 24; deze 
tak wordt verder niet meer 
genoemd)

Goede grond; goede en 
slechte vruchten (vers 25)

Slechte vruchten  
(de verzen 39, 46)

De gelijkenis van de olijfbomen ( Jakob 5)

Takken van de oorspronkelijke boom
 w

orden op de her en der geplante bom
en geënt  

(de verzen 54–56).
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