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Cảm Thấy Tình Yêu Thương của Đấng Ky Tô

K
hi tôi lớn lên tại Nhật Bản, tôi được tặng một 
cuốn Kinh Thánh ở trường. Cuốn sách đó có 

phần tiếng Anh và tiếng Nhật ở cạnh nhau. Thầy 
hiệu trưởng nói chúng tôi sử dụng sách đó để học 
tiếng Anh.

Khi đọc sách đó, tôi biết về Chúa Giê Su. Người 
mà có đầy tình yêu thương này là ai? Tôi tự hỏi. 
Những lời Ngài phán đã làm cho tôi hạnh phúc. 
Tôi muốn biết về Ngài nhiều hơn.

Một khoảng thời gian ngắn sau, tôi đã gặp 
những người truyền giáo. Họ cho tôi một quyển 
Sách Mặc Môn và đề nghị tôi đọc và cầu vấn 
về sách đó. Tôi cũng thích đọc về Chúa Giê Su 
trong Sách Mặc Môn. Tôi đã cầu nguyện và 
cảm thấy sách đó là chân chính.

Không ai trong gia đình tôi muốn tìm hiểu 
về Giáo Hội. Chúa Giê Su đã dạy rằng chúng 
ta phải hiếu kính với cha mẹ, nhưng cha mẹ 
tôi không muốn tôi gia nhập Giáo Hội. Thật là 
khó khăn.

Tôi kể với cha mẹ về điều tôi đã cảm nhận. 
Tôi nói với họ về những lời cầu nguyện của 
tôi. Họ không hiểu được. Họ muốn biết tại 
sao tôi chịu từ bỏ tín ngưỡng của chúng tôi.

Tôi tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, cha mẹ 
tôi nói tôi có thể chịu phép báp têm. Nhiều 
năm sau đó, mẹ tôi cũng được làm phép 
báp têm.

Tôi biết rằng tôi được ban phước vì muốn 
noi theo Chúa Giê Su. Tôi thích tìm hiểu về 
Ngài, và tôi biết việc noi theo Ngài sẽ mang 
lại các phước lành. ●
Từ một cuộc phỏng vấn với Haley Yancey.

Bài của Anh Cả Takashi Wada
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
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