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Een gebed 
voor Papi

Glenda Méndez de López
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Papi zag er verdrietig uit.  

Hoe kon Danna hem helpen?
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‘U zult hun leren elkaar lief te hebben en 
elkaar te dienen’ (Mosiah 4:15).

D
anna keek uit het raam. Ze zag dat Papi 
van zijn werk thuiskwam. Hij was laat.

‘Is er iets aan de hand, Papi?’ vroeg 
Danna toen Papi binnenkwam. Hij zag er 
zo moe en verdrietig uit.

‘Ik had een moeilijke dag op mijn werk’, 
zei Papi. ‘En nu ben ik te laat voor een 
belangrijke vergadering in de kerk.’

‘Kan ik je ergens mee helpen?’ vroeg 
Danna. Ze maakte zich zorgen over Papi.

‘Kun je aan Mami vragen of ze iets te 
eten voor me kan klaarmaken dat ik in 
de auto kan eten?’ vroeg Papi. ‘Ik moet 
opschieten en mijn zondagse kleding 
aantrekken.’

Danna rende naar Mami. Zij was al 
in de keuken een boterham aan het 
klaarmaken.

‘Is die voor Papi?’ vroeg Danna. ‘Hij zegt 
dat hij te laat is.’

‘Ja, die is voor Papi’, zei Mami. Ze deed 
een appel en een beker fruitsap bij de 
boterham.

‘Papi is verdrietig, en ik weet niet wat 
er aan de hand is. Weet jij het wel?’ vroeg 
Danna.

Mami zuchtte. ‘Papi heeft veel aan zijn 
hoofd. En hij heeft de laatste tijd veel last 
van zijn rug.’

‘Ik wil iets doen om hem te helpen’, zei 
Danna.

‘Misschien kun je voor hem bidden? 

Danna speelde met haar zusjes toen 
Papi even later naar buiten kwam. Hij 
glimlachte breeduit. ‘Bedankt voor je 
brief, Danna’, zei hij. Hij sloeg zijn armen 
om haar heen en gaf haar een kus. ‘Jij 
hebt me geholpen om de liefde van onze 
hemelse Vader te voelen.’

Toen Papi weg was, vroeg Mami wat er 
was gebeurd. Danna vertelde haar over 
de brief. Mami glimlachte en sloeg haar 
armen om Danna heen.

‘Bedankt, Danna. Met dat briefje heb je 
Papi geholpen.’

Danna sloeg haar armen om Mami 
heen. Ze was dankbaar dat onze hemelse 
Vader haar gebed had verhoord. Ze 
kreeg een goed gevoel omdat ze Papi had 
geholpen, net zoals Jezus dat zou hebben 
gedaan. ●
De auteur woont in Sacatepéquez (Guatemala).

Je kunt onze hemelse Vader vragen om 
hem te helpen’, zei Mami.

Danna ging naar haar kamer. ‘Lieve 
hemelse Vader,’ bad ze, ‘help Papi alstu-
blieft. En laat mij alstublieft weten hoe ik 
hem kan helpen. In de naam van Jezus 
Christus. Amen.’

Na haar gebed pakte Danna een vel 
papier. Ze had een idee!

Lieve Papi, schreef ze. Bedankt voor alles. 
Bedankt dat je altijd je kerktaak vervult, ook 
als je soms moe thuiskomt. Je bent een goed 
voorbeeld voor mij. Je bent een kind van God, 
en Hij houdt van je! Liefs, Danna.

Danna legde haar brief bij het eten voor 
Papi in de keuken. Toen liep ze stilletjes 
naar buiten.


