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God was bij me.

+ Als jong meisje in Italié had ze gedroomd dat
zendelingen haar en haar familie zouden
onderwijzen.

+ Toen ze tiener was, werd de familie door
de zendelingen onderwezen. Ze lieten zich
dopen.

+ Toen de zendelingen op een dag bij hen
waren, kwam er een bende boze mannen.
Marie liet moedig haar bijbel zien en zei dat
ze weg moesten gaan. En dat deden ze!

+ Zijen haar familie voeren over de oceaan en
trokken over de vlakten om zich bij de heili-
gen te voegen.
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De Heer heeft mjj echt
gezegend.

Hij werd in Denemarken geboren en door
zijn grootmoeder opgevoed.

De zendelingen onderwezen hem in het evan-
gelie. Hij was 12 jaar toen hij zich liet dopen.

Hij reisde naar Utah om bij de heiligen te zijn.
Later werd hij zendingspresident in Europa.

En daarna werd hij apostel en lid van het
Eerste Presidium.

In Danish Apostle: The Diaries of
Anthon H. Lund, 1890-1921(2006), XXVI.
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