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Op een ochtend 
voor schooltijd…

Ga maar vast 
vooruit, Sam. 

Tot straks.

Gisteren waren 
kinderen mij 

aan het plagen 
omdat ik dit 

draag.

Elfde geloofsartikel

‘Wij eisen het goed recht 

de almachtige God te aan-

bidden volgens de stem 

van ons eigen geweten, 

en kennen alle mensen 

hetzelfde goed recht toe: 

laat hen aanbidden hoe, 

waar of wat zij willen.’

Hoi, ik ben 
Sanne. 

Jij bent vast 
nieuw hier. Is 
alles in orde?

Je weet hoe  
het heet?

Niet echt.

Ik vind het 
een mooie 

hidjab.

Ja. 

Je draagt het 
om je geloof te 
laten zien. Dat 
respecteer ik.

Laten we 
naar binnen 

gaan. 

Ik zal je aan 
mijn vrienden 

voorstellen. Je vindt 
ze vast aardig!




