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Uit ‘Ik geloof, Heere’, Liahona, 
mei 2013, pp. 93–95.

Is het voor nu  
voldoende om alleen  

te geloven dat de  
kerk waar is?
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Ouderling  
Jeffrey R. Holland
van het Quorum der 
Twaalf Apostelen
De leden van het 
Quorum der Twaalf 
Apostelen zijn 
bijzondere getuigen  
van Jezus Christus.

Je hebt meer 
geloof dan  
je denkt.

Hou vast aan wat  
je al weet totdat  

je meer weet.

Jezus Christus heeft 
gezegd: ‘Wees  
niet bevreesd,  
geloof alleen’  

(zie Marcus 5:36).

Geloven is altijd de 
eerste stap om iets 

zeker te weten.


