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GIJ ZULT HET EEUWIGE 
LEVEN HEBBEN

Dankzij de verzoening van Jezus 
Christus heeft de Vader ons het eeu-
wige leven beloofd — te worden 
zoals Hij is — als we bepaalde dingen 
doen. Hier zijn enkele Schriftteksten 
waarin sommige van die dingen 
genoemd worden:

• 	Johannes 3:15; 6:54
• 	Moroni 7:47
• 	Leer en Verbonden 5:22;  

101:38; 133:62
• 	Mozes 6:59

2 Nephi 31:20
Door het JMJV-thema van dit jaar gaan we inzien hoe we 
voorwaarts kunnen gaan en tegelijk standvastig blijven.

Noot van de redactie: deze pagina is niet bedoeld als allesomvattende uitleg van de gekozen 
seminariekerntekst, maar als uitgangspunt voor persoonlijke studie.

R E G E L  O P  R E G E L

TOT HET EINDE 
VOLHARDEN

‘De beproeving die 
een liefdevolle God ons 
geeft, is niet om te zien 

of we problemen kunnen doorstaan, 
maar wordt gegeven om te kijken of 
we die op goed wijze zullen door-
staan. We slagen als we laten zien dat 
we Hem indachtig zijn en zijn gebo-
den onderhouden.’
President Henry B. Eyring, eerste raadgever in 
het Eerste Presidium, ‘In de kracht van de Heer’, 
Liahona, mei 2004, 17.

ONS AAN HET WOORD 
VAN CHRISTUS 
VERGASTEN

‘Ons vergasten houdt 
meer in dan ervan 

proeven. Ons vergasten houdt in 
dat we ervan genieten. We genieten 
van de Schriften als we ze opgewekt 
onderzoeken en gehoorzaam zijn. Als 
we ons aan de woorden van Christus 
vergasten, worden ze een integraal 
deel van onze aard.’
Zie president Russell M. Nelson, president van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Geleid door de 
Schriften’, Liahona, januari 2000, 17.

LIEFDE VOOR GOD EN 
VOOR ALLE MENSEN

‘Liefde voor God en voor alle men-
sen’ bestrijkt het eerste en tweede 
grote gebod (zie Mattheüs 22:37–40). 
Een ander woord voor dergelijke liefde 
is naastenliefde, oftewel de reine liefde 
van Christus (zie Moroni 7:47).

VOLMAAKT  
STRALENDE HOOP

‘Hoewel zwakke 
hoop ons aan onze 
stemmingen en omstan-

digheden overlevert, brengt “stra-
lende hoop” verlichte mensen voort. 
Hun uitstraling wordt opgemerkt, 
waarmee ook weer andere dingen 
worden opgemerkt! […] Soms is er in 
de diepste duisternis geen licht, dan 
alleen ons innerlijk licht als gids en 
zekerheid.’
Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Brightness of Hope’, 
Ensign, november 1994, 35.

VOORWAARTS STREVEN

Wat moet je doen terwijl je op 
het pad naar het eeuwige leven voor-
waarts streeft? Lees wat de mensen in 
Lehi’s visioen van de boom des levens 
deden (zie 1 Nephi 8:30). Ken je nog 
meer voorbeelden uit de Schriften?

STANDVASTIG IN CHRISTUS

Standvastig zijn betekent pal 
staan, onwrikbaar zijn. Standvastig in 
Christus zijn, betekent onwankelbaar 
geloof in Hem hebben en zijn gebo-
den gehoorzamen, wat onder meer 
verordeningen ontvangen en verbon-
den sluiten en nakomen inhoudt.


