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Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Op een gezinsavond was 
Joseph aan de beurt om les 
te geven.

Ik weet wat ik ga doen! 
dacht Joseph. Hij zocht het 
boek Verhalen uit het Boek 
van Mormon op. Er ston-
den woorden en plaatjes in. 
Hij bladerde door het boek 
tot hij het perfecte verhaal 
gevonden had.

Joseph las het verhaal aan 
zijn familie voor. Hij las korte 
woorden, zoals schip. Hij las 
lange woorden, zoals geboden. 
Profeten hadden die woorden 
lang geleden opgeschreven. 
De woorden waren makkelijk 
te lezen.

Toen het verhaal uit was, had 
mama tranen in haar ogen.

‘Is alles in orde, mama?’ 
vroeg Joseph.

‘Ja’, zei mama. ‘Ik ben blij. 
Je hebt er hard aan gewerkt.’

Er verscheen een grote glim-
lach op Josephs gezicht.

‘Ik lees elke dag, zoals je 
gezegd hebt.’ Hij liet mama 
zijn boek- van- mormon zien. 
Zijn boekenlegger was bij het 
boek Alma!

Op een dag zou Josephs boe-
kenlegger bij het einde van het 
boek zijn. En dan kon hij weer 
vooraan beginnen! ◼
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Joseph sloeg de bladzijde in 
zijn boek om. Hij fronste zijn 

wenkbrauwen. Hij moest nog 
twee bladzijden.

‘Is alles in orde?’ vroeg mama.
‘Ik lees graag’, zei Joseph. 

‘Maar ik ben zo langzaam. 
Hoe kan ik beter leren lezen?’

‘Ik heb een idee’, zei mama. 
‘Lees elke dag een hoofdstuk in 
het Boek van Mormon. Dan zul 
je beter leren lezen.’

Joseph probeerde het. Eerst 
deed hij er heel lang over. Hij 
moest de lange woorden in 
stukjes uitspreken. Maar hij bleef 
elke dag lezen. Hij kon al snel 
meer dan één hoofdstuk lezen.

Er gingen twee weken voor-
bij. Josephs boekenlegger ging 
van 1 Nephi naar 2 Nephi. Toen 
was hij al bij het boek Jakob!
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