om ervoor te kiezen veilig op het pad naar het eeuwige
leven te blijven.

Onderwijs in de waarheid en de Heilige Geest zal uw
inspanningen kracht bijzetten.

‘Leer van Mij’

Omdat Jezus Christus volkomen gehoorzaam en onder-
worpen aan zijn Vader was, nam Hij ‘toe in wijsheid en
in grootte en in genade bij God en de mensen.''® Zijn
wij vastbesloten om hetzelfde te doen? Net zoals Jezus
‘genade op genade ontving’,'"! moeten wij geduldig en
voortdurend naar licht en kennis van God zoeken om het
evangelie te leren.

Luisteren is een essentieel onderdeel van leren. Tijdens

de voorbereiding van onze lessen stellen we ons open voor

de inspiratie en de leiding van de Heilige Geest. We den-
ken na, bidden, passen evangelielessen toe en proberen
te achterhalen wat de Vader van ons verlangt.'?

Jezus ‘onderwees [...] veel dingen door gelijkenissen’,'®
die oren om te horen, ogen om te zien en een hart om
te begrijpen vergen. Als wij goed leven, kunnen we de
influisteringen van de Heilige Geest beter horen, die ons
‘in alles [kan] onderwijzen en [ons alles] in herinnering
[kan] brengen. !4

Als we op de zachtmoedige uitnodiging van de Heer
‘Leer van Mij’ ingaan, hebben we deel aan zijn goddelijke
macht. Laten we daarom in de geest van gehoorzaamheid
voorwaarts gaan en ons grote Voorbeeld volgen door te
onderwijzen en te leren zoals Hij dat van ons vraagt. ll

NOTEN

1. Matthets 11:29. 7.1 Petrus 3:15.

2. Johannes 3:2. 8. Moroni 7:41.

3. Lukas 18:22. 9. Johannes 5:39.

4. 3 Nephi 18:16. 10. Lukas 2:52.

5. Mattheiis 18:1-3; cursivering 11. Leer en Verbonden 93:12.
toegevoegd. 12. Zie Johannes 5:30.

6. Leer en Verbonden 13. Markus 4:2.
88:77-78. 14. Johannes 14:26.

Meer over Jezus te weten komen

De Heilige Geest geeft ons een rustig gevoel om
ons te laten weten dat Jezus echt bestaat en dat

Hij ons liefheeft. Schrijf iets op of teken iets dat je te
weten bent gekomen over Jezus.

- N
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