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Onze jeugdwerkdirigente heeft ons een liedje geleerd, waarin 
staat dat Jezus Christus ons voorbeeld is. Ik heb geleerd dat ik 
zijn goddelijk voorbeeld van gehoorzaamheid moet volgen. Als ik 
gehoorzaam ben, zegent God me. Als we het voorbeeld van Jezus 
volgen en onze ouders gehoorzamen, zegent Hij ons.
Marcha M. (7), Kananga (Democratische Republiek Congo)

ONS PRIKBORD

Gabriel A. (10),  
Rio Grande do  
Sul (Brazilië)

Ik heb voor mijn verjaardag een poesje gekregen en haar de naam 
Luz gegeven. Op een dag maakte ik me zorgen. Mijn kat gaat altijd 
naar de stoep en komt daarna terug, maar die ochtend ging ze naar 
buiten en zag ik haar niet meer. Ik kreeg al gauw het idee om te bid-
den, want in Alma 37:37 staat: ‘Raadpleeg de Heer bij al uw hande-
lingen, en Hij zal u ten goede leiden.’

Toen ik klaar was met bidden, hoorde ik het belletje aan haar hals-
band rinkelen. Ik deed de deur open en daar stond ze. Ze stond te 
wachten om binnen te komen. Ik was verbaasd en heel dankbaar dat 
onze hemelse Vader zelfs voor de kleinste dingen naar ons luistert.
Bianca R. (11), Santa Fe (Argentinië)

Ik heb de Santo Domingotempel (Dominicaanse 
Republiek) met speelgoedblokjes nagemaakt.
Daniel U. (11), Santo Domingo  
(Dominicaanse Republiek)


