
6 L i a h o n a

De hulp van onze hemelse Vader

Omdat onze hemelse Vader ons liefheeft, heeft Hij 
ons veel hulpmiddelen, of gaven, geschonken om 

ons te helpen. Pas elke gave bij een plaatje hieronder. 
Hoe kun je die gaven gebruiken 
voor jezelf en om anderen tot 
zegen te zijn?
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Schriften

Wij zijn allemaal mentoren
Hoewel aardse vaders dat voor hun eigen kinderen doen, 

moeten wij al Gods kinderen een vorm van mentorschap 
aanbieden, ongeacht hun leeftijd, verblijfplaats of omstan-
digheden. Bedenk dat Gods kinderen broeders en zusters 
zijn, en dat we allemaal bij hetzelfde eeuwige gezin horen.

Laten we daarom in dat opzicht allemaal een mentor 
zijn: met het verlangen om elkaar de hand te reiken en te 
helpen om het beste uit onszelf te halen. Omdat we Gods 
nageslacht zijn, hebben we de mogelijkheid om zoals Hij 
te worden. Het rechte, nauwe en vreugdevolle pad dat ons 
tot in de nabijheid van onze hemelse Ouders leidt, bestaat 

uit liefde voor God en onze naasten, gehoorzaamheid aan 
Gods geboden en het volgen van Christus’ voorbeeld.

Als de God van het heelal zoveel om ons geeft dat Hij 
een mentor voor ons is, kunnen wij misschien ook naar 
onze medemens omzien, ongeacht zijn huidskleur, ras, 
sociaal- economische situatie, taal of godsdienst. Laten we 
geïnspireerde mentoren worden en anderen tot zegen zijn 
— niet alleen onze eigen kinderen, maar al Gods kinderen 
in de hele wereld. ◼

NOTEN
 1. Zie Handelingen 13:52; Filippenzen 2:12.
 2. Mozes 1:39.
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