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Kirstin Ide
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal
‘De Heilige Geest helpt ieder die  
leest en zegt: de Schriften zijn waar’ 
(Kinderliedjes, 66).

Jordan had zijn zus Kirsi al meer dan 
een jaar niet gezien — het leek wel 

voor altijd! Binnenkort zou ze van 
haar zending thuiskomen om geope-
reerd te worden. Jordan was verdrie-
tig dat ze ziek was, maar hij was blij 
dat ze gauw weer samen zouden zijn.

Toen hij de dag daarop van 
school thuiskwam, zat Kirsi op de 

Jordans studiemaatje
zitbank. Jordan rende op haar af en 
sloeg zijn armen om haar heen.

‘Hallo, Jordan! Ik heb je gemist!’ 
zei Kirsi.

Jordan glimlachte. ‘Ik heb jou  
ook gemist! Het spijt me dat je  
ziek bent.’

‘Dankjewel, maatje’, zei Kirsi. Er 
lag een boek-van-mormon op haar 
schoot.

‘Mag ik met je lezen?’ vroeg hij.
‘Waarom haal je jouw boek-

van-mormon niet, dan kunnen we 
samen aan het begin beginnen.’ ILL
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Jordan miste zijn studiemaatje, Kirsi. 
Maar toen kreeg hij een geweldig idee!

Jordan rende naar zijn kamer  
en pakte zijn boek. ‘Ik heb hem!’ 
riep hij terwijl hij terugrende. Hij 
ging lekker naast haar zitten.

Ze deden het op de titelpagina 
open. ‘Het Boek van Mormon:  
eveneens een testament aangaande 
Jezus Christus’, las Jordan. Ze lazen 
om de beurt.

‘Op zending bestudeerde  
ik de Schriften elke dag met  
mijn collega’, zei Kirsi. ‘Wil jij  
mijn studiemaatje zijn totdat  
het tijd voor me is om terug  

naar mijn zending te gaan?’ vroeg 
Kirsi.

‘Ja!’ zei hij.
Enkele dagen later werd Kirsi 

geopereerd. Ze kwam thuis uit het 
ziekenhuis om een paar weken te 
rusten en te herstellen. Jordan en zij 
bestudeerden het Boek van Mormon 
elke dag.

Voordat ze weer terug naar haar 
zending ging, zei Kirsi: ‘Jordan, ik 
daag je uit om het Boek van Mormon 
uit te lezen voordat je wordt gedoopt!’

Jordan dacht erover na. Hij zou 
al over enkele maanden acht jaar 
worden. Hij zou veel moeten lezen, 
maar hij wilde het graag doen. ‘Ja’, 
zei Jordan.

‘Zul je, als je leest, bidden en 
vragen of het waar is?’ vroeg Kirsi. 
‘Moroni heeft beloofd dat als we 
dat doen, de Heilige Geest ons zal 
vertellen of het waar is.’

‘OK’, zei Jordan.
Tegen de tijd 

dat Kirsi terug naar 
haar zending ging, 
waren ze samen al bij 
2 Nephi.

Jordan miste Kirsi 
echt. Hij miste haar 
vooral als zijn stu-

diemaatje. Maar toen kreeg hij een 
geweldig idee!

De volgende dag op school liep 
hij naar het tafeltje van zijn beste 
vriend, Jake.

‘Ik ga het hele Boek van Mormon 
lezen voordat ik gedoopt word’, zei 
Jordan. ‘We worden op dezelfde dag 
gedoopt, dus wil jij het ook doen?’

‘Ja’, zei Jake. ‘Ik heb nog nooit 
het hele Boek van Mormon 
gelezen.’

Iedere dag stelden 
ze elkaar op school 
dezelfde vraag.

‘Hoe ver ben je?’
‘Aan het einde van 

Jakob. Hoe ver ben jij?’
Al gauw hoefde ze 

het elkaar niet eens 
meer te vragen. Ze 
keken naar elkaar en 
kenden de vraag al.

‘Ik denk dat we het net op tijd 
voor onze doop af krijgen’, zei 
Jordan.

Eindelijk kwam de dag van hun 
doop.

‘Ik heb het gisteravond uitgelezen’, 
fluisterde Jordan.

‘Ik ook!’ zei Jake. ‘En ik heb gebe-
den om te weten of het waar is en ik 
voelde me warm en blij.’

Jordan glimlachte. ‘Ik ook. Ik  
was echt blij toen ik bad.’ Hij was 
dankbaar voor de uitdaging van 
Kirsi. Nu werkte hij aan zijn eigen 
getuigenis. ◼
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