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KINDEREN 

De Schriften leren ons dat wij de ‘hele wapenrusting van God’ 
moeten aandoen (zie Efeze 6:11–18; LV 27:15–18). Wanneer wij 

de Schriften bestuderen en bidden, is het alsof wij een wapenrusting 
aandoen die ons beschermt.

ILLUSTRATIES BRANDON 
DORMAN

HET ZWAARD VAN  
DE GEEST
Met een zwaard kun je 
het slechte bestrijden. De 
Geest helpt ons als wij 
met moeilijke of slechte 
dingen te maken krijgen. 
Naar de Geest luisteren, 
beschermt ons.

DE HELM VAN  
DE ZALIGHEID
Een helm beschermt het 
hoofd. Wij houden onze 
gedachten veilig als wij 
Jezus volgen en doen 
wat Hij van ons verlangt.

HET SCHILD VAN  
HET GELOOF
Geloof in Jezus Christus is 
als een schild ter bescher-
ming. Wanneer wij in Jezus 
geloven en zoals Hij probe-
ren te zijn, dan kunnen wij 
goede keuzes maken, zelfs 
als het moeilijk is.

DE GORDEL VAN DE WAARHEID
Een gordel is een riem die 
het lichaam van een soldaat 
beschermt. Weten wat waar is, 
beschermt ons. Het evangelie is 
waar en het evangelie naleven 
maakt ons sterker.

DE SCHOENEN VAN DE 
BEREIDHEID VAN DE VREDE
Schoenen beschermen de voeten. 
Wij proberen in het voetspoor 
van Jezus Christus te treden, 
zodat wij ooit met Hem kunnen 
samenwonen.

HET BORSTHARNAS  
VAN DE GERECHTIGHEID
Het borstharnas beschermt 
het hart. Als we God met 
heel ons hart liefhebben, 
proberen wij zijn geboden 
na te komen. We worden  
gezegend als wij het 
goede kiezen.

De hele wapenrusting Gods

Wat kun je elke dag doen om je geest 
veilig en gelukkig te houden?


