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ONS PRIKBORD

Mijn vader en moeder praten met ons over de tempel. 
Zij laten ons een plaat van de tempel zien en getuigen 
van de eeuwige zegeningen van de tempel.
Tresor I. (7), Kongo

De schepping
Onze hemelse Vader heeft deze levendige wereld in 

rechtschapenheid geschapen.
Hij bracht het licht in de duisternis en maakte lucht, 

oceanen en landen,
met een overvloed aan dingen en veranderende seizoe-

nen om het nog spannender te maken.
Toen kwamen de zon, de maan en de sterren, en dieren 

om ons gezelschap te houden.
En toen werd de mens geschapen om over de aarde te 

regeren.
Nu kon onze hemelse Vader rusten.
Op zijn heilige dag leren we veel over die waarheden.

C. Ling-yao (10), Taiwan

Ik ging met ons gezin naar 
de tempel en ik weet dat de 
tempel echt het huis van Jezus 
Christus is.
Helam A. (5), Peru

Ik voelde me heel goed bij mijn doop. Ik was eerst 
een beetje zenuwachtig, maar ik ging het water in 
en toen ging dat over. Ik voelde me heel zeker in de 
doopvont. Ik ben heel blij dat ik heb besloten me te 
laten dopen. Ik weet dat De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen waar is en dat er 
een levende God is.
Neyliana V. (8), Brazilië


