
 J u n i  2 0 1 6  77

KIN
D

EREN 

Alma leert ons bidden
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Alma leerde het volk dat ze altijd 
konden bidden. Ze konden thuis, 
in het veld of in de wildernis 
bidden. Hij leerde ze dat ze over 
alles konden bidden en dat hun 
hemelse Vader ze zou helpen.

De Zoramieten baden alleen als ze op de 
verhoging stonden. Ze dachten niet aan hun 
hemelse Vader en baden niet tot Hem als ze 
thuis of ergens anders waren.

Een keer per week gingen de Zoramieten om de beurt bidden.  
Ze klommen op een grote verhoging. Ze hielden hun armen in  
de lucht. Dan bedankten ze hun hemelse Vader dat ze beter waren 
dan andere mensen. Iedereen sprak precies hetzelfde gebed uit.

Alma de jonge ging met 
enkele anderen de Zoramieten 
onderwijzen. De Zoramieten 
geloofden in onze hemelse Vader, 
maar onderhielden zijn geboden 
niet meer. Ze geloofden niet  
in Jezus.

En ze geloofden niet in de 
goede manier van bidden.


