
Ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Door de ogen van God’, Liahona, november 2015, 94.

‘Als we anderen doeltreffend willen dienen, moeten we hen door de ogen van een ouder, door de ogen van onze hemelse Vader zien. 
Alleen dan zullen we de ware waarde van een ziel gaan beseffen. Alleen dan zullen we ons bewust worden van de liefde die onze 
hemelse Vader voor al zijn kinderen voelt. Alleen dan zullen we ons bewust zijn van de toegewijde zorg van de Heiland voor hen. We 
kunnen onze verbondsplicht — om te treuren met hen die treuren en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben — niet goed 
vervullen als we hen niet door de ogen van God zien.’

Hoe kunnen wij de liefde ervaren die onze hemelse Vader voor al zijn kinderen voelt?
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