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Ik nodigde een schoolvriendin 
uit om naar mijn doopdienst 

te komen, en ze kwam! Ik ben 
blij dat ze dat heeft kunnen 

meemaken.

K I N D E R E N  D I E  P A L  S T A A N

IVANA’S TIPS OM  
PAL TE STAAN
Glimlach en vertel anderen verhalen over 
de kerk en uit de Schriften.

Ga elke zondag naar de kerk.

Houd gezinsavond.

Probeer elke dag in de 
Schriften te lezen.

De Bogotátempel 
(Colombia) is prachtig. 
Ik wil daar op een dag 
naar binnen gaan, 
zodat ik meer over het 
evangelie kan leren. 
Mijn vriendin Laura is 
met me mee geweest.

Mijn vader is geen lid van  
de kerk, maar hij komt 

wel vaak naar de 
activiteiten toe. Ik noem 

hem plagend een 
‘kath- ormoon’ 

(katholiek- mormoon).

Een lerares vroeg me of wij 
hetzelfde geloofden als de 

katholieken. Ik zei dat wij in 
Jezus Christus geloven. Ik 

vertelde haar ook over het 
Boek van Mormon, de Bijbel 

en de Leer en Verbonden.

Ik zit op een katholieke meisjesschool. 
Sommige van mijn overtuigingen zijn 
anders dan die van mijn klasgenoten 
en leerkrachten. Maar zij respecteren 
mij en ik respecteer hen. Ze zijn 
nieuwsgierig naar mijn godsdienst en 
ik kan ze erover vertellen! Dit ben ik, 
met mijn vriendin Luisa.

Vrienden  
en  geloof

Hoi! 
Ik heet 
Ivana. 

Ik woon in Bogotá 
(Colombia) en ik sta 

pal, want ik vertel 
mijn vriendinnen en 

familieleden over 
het evangelie.

We zijn naar de algemene conferen-
tie in Salt Lake City geweest en 
hebben president Monson horen 
spreken. Zijn woorden zijn zo mooi. 
Hij onderwijst ons in het evangelie.

Melissa Hart (Utah, VS)


