
Samuel was een Lamanitisch profeet. Onze hemelse Vader zei tegen Samuel dat hij de goddeloze  
Nephieten tot bekering moest roepen. De Nephieten lieten Samuel niet in hun stad. Toen ging hij  

op de stadsmuur staan. Ze gooiden stenen en schoten pijlen naar hem. Maar onze hemelse Vader  
beschermde hem. Samuel zei tegen de mensen wat hij van onze hemelse Vader tegen hen moest zeggen.

Samuel gaf zijn getuigenis
H E L D E N  U I T  H E T  B O E K  V A N  M O R M O N

□  Leer Helaman 14:8 uit het hoofd.

□  Wees deze week een goed voorbeeld 
voor anderen zodat ook zij het goede 
zullen kiezen.

□  Bekijk hoofdstuk 40 uit Verhalen 
uit het Boek van Mormon op  
scripturestories.lds.org

□  Ik daag mezelf uit om …

Ik was een keer bang 
omdat ik mijn getuigenis 
moest geven. Maar toen 
ik mijn getuigenis gaf, 
was ik niet bang.
Chase C. (6), Arizona (VS)

Ik kan getuigen!
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Knip, vouw en bewaar deze kaart met uitdagingen!

Lauren P. (11), Utah (VS)


