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Tweede raadgeef-
ster in het algemeen
jongevrouwenpre-
sidium

Toen ik jong was, moest ik op
een keer echt weten dat mijn
hemelse Vader me kende en begreep
welke moeilijkheden ik had. Ik
vroeg Hem me naar een Schrifttekst
te leiden, waardoor ik me beter zou
voelen. Ik opende mijn Schriften en
las: ‘Wij roemen [...] in de verdruk-
kingen, omdat wij weten dat de ver-
drukking volharding teweegbrengt,

en de volharding ondervinding en
de ondervinding hoop. En de hoop
beschaamt niet, omdat de liefde van
God in onze harten uitgestort is’
(Romeinen 5:3-5). Die Schrifttekst
leerde me dat ik door mijn moei-
lijkheden volharding, ondervin-
ding en hoop kon ontwikkelen, en
Gods liefde voor mij kon voelen.

Ik wist dat mijn hemelse Vader mijn
gebed gehoord had en me door de
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Onze hemelse Vader hoort

o

Schriften een antwoord gegeven had.
Ik had vertrouwen dat alles goed
zou komen.

Mijn kleinzoon Stuart is ook te
weten gekomen dat onze hemelse
Vader onze gebeden hoort. Hij had
op school een vriend nodig. Samen
met zijn mama besloot hij te bid-
den om hulp bij het vinden van
een vriend. Telkens als de bel voor
de pauze ging, wist Stuart dat zijn
mama voor hem aan het bidden
was. Al gauw vond hij een nieuwe
vriend! Stuart leerde dat zijn hemelse
Vader bezorgd om hem was. Hij
ontdekte dat zijn hemelse Vader
zijn gebeden beantwoordde.

Toen mijn kleinzoon Jack tien
was, speelde hij in een voetbalploeg.

JE GEREDEN

Jack sprak met zijn ouders en
besloot om de sabbatdag te eren

en op zondag geen wedstrijden

te spelen. Hij was bezorgd dat hij
geen vooruitgang maakte omdat

hij die wedstrijden miste. Jacks
broertje Charles wist dat hij bezorgd
was. Op een dag sprak Charles het
gezinsgebed uit. Hij vroeg onze
hemelse Vader om Jack gerust

te stellen. Charles wist dat bidden
voor zijn broer een goede manier
was om hem te helpen. Hij geloofde
dat zijn gebed Jack zou helpen.

We hebben in dit leven hulp
nodig en onze hemelse Vader wil
ons die hulp geven. Hij houdt van
ons. Hij luistert als we bidden! ll

LINKS: ILLUSTRATIES ADAM KOFORD; RECHTS: ILLUSTRATIE LAEL HENDERSON

ZEGENINGEN EN GEBED

Onze hemelse Vader wil ons veel zegeningen geven. Beeld je een
enorme schatkist met zegeningen in. Jouw gelovig gebed opent die
‘schatkist” met zegeningen. We moeten in de naam van onze Heiland,
Jezus Christus, bidden en onze hemelse Vader vragen ons te zegenen.
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Het kan soms lang duren voor je een
antwoord op je gebed krijgt, en soms is
het niet wat je verwacht. Maar je hemelse

Vader luistert altijd. Hij zal je gebeden
beantwoorden. Hij houdt van je.



