
Nadat Jezus opgestaan was, bezocht Hij de Nephieten. Hij leerde ze over het avondmaal en liet zien hoe 
ze moesten bidden. Hij zei dat ze vriendelijk moesten zijn en geen ruzie mochten maken. Hoewel er veel 

mensen bij Hem waren, zegende Hij ieder kind en genas Hij alle zieken. Hij bad tot onze hemelse Vader voor 
de Nephieten omdat Hij van hen hield.

Jezus houdt van iedereen
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□  Leer 3 Nephi 12:16 uit het hoofd.

□  Geef iemand een knuffel of een aardig 
briefje om te tonen dat je van hem of haar 
houdt. Of glimlach naar hem of haar!

□  Lees 3 Nephi 12:1–9 en kies een eigen-
schap waaraan je deze maand gaat 
werken.

□  Ik neem me voor om …

Ik heb met mijn familie 
arme kinderen bezocht. 
We gaven ze speelgoed 
en voedsel. Ik ben geluk-
kig omdat ik weet dat ik 
iemand geholpen heb.
Lía C. (7), Chihuahua 
(Mexico)

Ik kan lief zijn!

J E Z U S

‘Wees mijn handen’, Kate P. (11), Utah (VS)

Knip, vouw en bewaar deze kaart met uitdagingen!


