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WIJ KIJKEN GRAAG NAAR DE TEMPEL
Toen ik deze tekening maakte, dacht ik eraan dat ik door 
het volgen van de geboden eens naar de tempel kan gaan, 
net zoals mijn ouders, om verzegeld te worden en mijn 
eigen eeuwige gezin te hebben. Ik houd van mijn familie 
en van mijn hemelse Vader.
Manolita G. (8 ten tijde van tekening),  
Chimaltenango (Guatemala)

ONS PRIKBORD

Allen E. (10 ten tijde van tekening),  
San Salvador (El Salvador)

Mijn zusje en ik gaan altijd 
graag mee naar de tempel 
in Merida (Yucatan, Mexico) 
wanneer onze wijk aan de 
beurt is om te gaan. We 
genieten dan van de tuinen 
en spelen met andere kinde-
ren die naar de tempel komen. 
Ik bereid me voor om eens zelf 
naar de tempel te gaan.
Martha S. (6 ten tijde van 
tekening), Yucatán (Mexico)

Het was prachtig om met mijn familie naar de tempel te gaan. 
Het is een lange reis van mijn woonplaats naar de tempel — bijna 
veertien uur. We brachten een week in de buurt van de tempel 
door. Ik kijk er echt naar uit om op mijn twaalfde dopen voor mijn 
voorouders te doen. Een van mijn lievelingsliedjes is ‘Ik kijk graag 
naar de tempel’. Ik wil in de tempel trouwen en een eeuwig gezin 
stichten. Ik weet dat de tempel het huis van de Heer is.
Júlia Q. (11 ten tijde van foto), Goiás (Brazilië)


