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We kunnen weten dat de 

Heiland altijd dichtbij is.We kunnen gedenken 

hoe Hij voor onze zonden 

leed, zodat we vergeving 

kunnen ontvangen.

Wij kunnen aan Hem 
denken wanneer we van 
het avondmaal nemen.

We kunnen de stal in  

Bethlehem waar Hij werd 

geboren visualiseren.

Hoe kan ik mij dichter bij de 
Heiland voelen?


