
‘Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan 
ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 

‘Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op 
een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op-  en neergeworpen wordt.’
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