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ONS PRIKBORD

Als we als gezin naar de tempel gaan, voel ik 
de geest sterk want ik weet dat de Heer bij 
ons is. Hij heeft gezegd: ‘Kom tot Mij, mijn 
kleinen’ (zie Mattheüs 19:14).
Heitor A. (10), Paraná (Brazilië)

Lisette N. (5), Madrid (Spanje)

De Heer heeft de aarde voor de kinderen 
van onze hemelse Vader geschapen. Ik ben 
dol op dieren en de natuur.

Samuel M. (7), Madrid (Spanje)

In de avondmaalsdienst en in mijn zondagsschoollessen heb 
ik geleerd dat niet alles even belangrijk is. Het belangrijkste 
is het evangelie van Jezus Christus en gehoorzaamheid aan 
onze hemelse Vader. Ik hou van leren.
Ian A. (5), Morelos (Mexico)

Alexandra M. (10), Maryland (VS)


