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OP BEZOEK BIJ MIJN NEEFJES 
EN NICHTJES
Ik hou van mijn neefjes en nichtjes! Ik 
vaar naar het eiland Romanum om hen 
op te zoeken. Mijn oom en mijn neefjes 
besturen de boot. Zij brengen ook de 
zendelingen van het ene eiland naar 
het andere.

Liefde voor 
vrienden tonen

K I N D E R E N  M E T  E E N  G O E D  H A R T

ZINGEN MET LIEFDE
Mijn vriendinnen en ik zingen graag samen. Mijn lievelingsliedjes zijn: ‘Ik wil zo 
graag lief zijn’, ‘Ik ben een kind van God’ en ‘Ik kijk graag naar de tempel’. Ik hou van 
mijn familie en ik wil graag naar de tempel gaan om aan hen te worden verzegeld.

VUL DE WERELD MET LIEFDE!
Hoe kun je Jezus volgen door liefde te tonen? Stuur ons een hartje met 
jouw verhaal en een foto, en de goedkeuring van je ouders. Stuur dit 
in via liahona. lds. org (klik op ‘Submit an Article’) of per e-mail naar 
liahona@ ldschurch. org.

ZO TOONT RENTALYN 
HAAR LIEFDE VOOR 
ANDEREN

VRIENDINNEN UITNODIGEN
Ik nodig mijn vriendinnen Demina en 
Sina uit om mee naar de kerk te komen, 
en soms gaan ze met mij mee. Ik hoop 
dat ze zich op een dag laten dopen.

EEN BALLET OVER VRIENDEN
Mijn vriendinnen en ik krijgen balletles van 
zuster Hardy, een zendelingzuster. We stu-
deren een ballet in over een meisje dat Lily 
heet. Ze is op een eiland verdwaald en haar 
vrienden wijzen haar de weg.

Hoi!  
Ik ben Rentalyn. 

Ik woon op het eiland Weno in de Stille Oceaan.  
Dat is een van de Chuukeilanden. Ik toon mijn liefde 

voor mijn vriendinnen door met hen te dansen, te  
zingen en hen uit te nodigen voor de kerk.

Nodig een vriendin uit om naar de kerk 
te komen.
Maak plezier door samen te zingen en 
te dansen.
Blijf dicht bij je familie.

Sluit vriendschap met de zendelingen.

Devan Jensen, Utah (VS)
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