Meester

van vermenig-
vuldiging

te worden. Maar hij had geen flauw idee hoe hij dat
moest doen!

Die avond las papa tijdens de gezamenlijke
Schriftstudie uit de Leer en Verbonden voor: ‘Daarom,
indien u Mijj vraagt, zult u ontvangen; indien u klopt, zal
u worden opengedaan’ (LV 6:5).

Luca spitste zijn oren. Dat was de oplossing! Gebed!

Luca begon dagelijks te bidden om een goed
resultaat op zijn vermenigvuldigingstoets. Dat
zou lukken. Het moest lukken. Hij zou
eindelijk een meester van vermenigvul-
diging worden!

Op dinsdag kwam Luca na school
thuis en pakte zijn basketbal.

‘Heb je hulp nodig met leren?’
vroeg mama.

‘Nee! Dat komt helemaal goed!
zei Luca terwijl hij de deur uit rende.
Hij had zoveel geloof in het gebed
dat hij zelfs zijn oefenkaartjes niet
bovenhaalde.

Op vrijdag was Luca ervan overtuigd dat
hij voor de toets zou slagen. Maar toen hij aan de
toets begon, kwamen de antwoorden niet en deed hij
het nog slechter dan anders!

Luca liep verslagen van de bushalte naar huis. Hij had
zo hard gebeden om een meester van vermenigvuldi-
ging te worden. Waarom had zijn hemelse Vader zijn
gebed niet beantwoord?

Toen hij thuiskwam, speelde hij basketbal totdat
papa van zijn werk thuiskwam. Papa toeterde toen hij
de oprit opreed.

‘Hoe ging het op school? vroeg papa.

‘Niet zo goed’, zei Luca met gebogen hoofd. Tk haal
maar geen goed cijfer op mijn vermenigvuldigingstoets.’

‘Dat is jammer’, zei papa. Hij gebaarde dat hij de bal
wilde hebben.

‘Het had me moeten lukken! zei Luca. Ik heb er zelfs
om gebeden. Papa, je zei toch dat onze hemelse Vader

Jessica Larsen
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

‘Houd van God in vreugd’ en smart.” (Kinderliedjes, 14.)
Negen maal zeven is 63. Zes maal acht is ... 42?
Nee, dat klopt niet!
Luca gomde zijn antwoord uit.
‘De tijd is op! riep Luca’s leerkracht. ‘Dien jullie
toets in.’

O nee! dacht Luca. Ik ben nog helemaal niet klaar!
Luca zuchtte en diende zijn toets in. Hij moest
minstens negentig procent op de toetsen halen
om voor de tafels van vermenigvuldiging te
slagen en een ‘meester van vermenigvuldiging’
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‘Op een keer wilde ik op het klimrek klauteren, maar ik viel. Ik probeerde

het nog eens en viel weer. Ik raakte maar tot de derde trede. lk bad onze [}
hemelse Vader om moed. Na mijn gebed voelde ik me klaar om het nog eens
te proberen. Deze keer behaalde ik de vierde trede! En dan de vijfde! Het
ging steeds beter! Ik wist dat mijn hemelse Vader me zou helpen om moedig
genoeg te zijn om het te blijven proberen zodat ik vooruitgang kon maken.’
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gebeden verhoort? Hij heeft het mijne vandaag zeker
niet verhoord!

‘Heb je met je kaartjes geoefend?’ vroeg papa.

‘Nee.

‘Heb je geleerd?”

‘Nee’, zei Luca. ‘Maar ik heb de hele week gebeden!

Papa dribbelde en keek naar Luca. ‘Vermenigvuldigen
is een beetje zoals basketbal. Hoe ben je een
goede basketballer geworden?’
‘Door te oefenen’, zei Luca.

‘Klopt. Dus als we voor je wedstrijden
tot onze hemelse Vader bidden en
Hem vragen om je te helpen, vragen

we niet dat Hij op magische wijze

een sterbasketballer van je maakt.

Waarom bidden we wél?’

‘Opdat ik me zou herinneren
wat ik geoefend heb’, zei Luca.
‘Dat klopt. Het gebed werkt
het beste als we ons deel doen en
onze hemelse Vader om hulp vra-
gen’, zei papa.
‘Dus mijn deel is mijn kaartjes uit het hoofd leren?

vroeg Luca.

‘Inderdaad’, zei papa en passte de bal weer naar Luca.

Luca zuchtte diep en schoot. De bal botste tegen
de ring. ‘Oké. Het is veel werk. Maar ik denk wel dat
ik hard kan studeren en onze hemelse Vader kan vra-
gen om me te helpen.

‘Goed zo! zei papa. ‘Dus, ben je klaar voor een
wedstrijdje één tegen één?’

Luca grijnsde en pakte de bal af. ‘Zeker! Als je me
tegelijkertijd helpt leren.’

‘Doe ik’, zei papa. ‘Zes maal acht is?

‘480" zei Luca terwijl hij schoot. Deze keer ging de
bal los door de ring.

Door te oefenen en te bidden, zou hij toch nog
een meester van vermenigvuldiging worden. l

De auteur woont in Texas (VS).
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