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Toen ik negen jaar was, had ik een hele fijne jeugd-
werklerares, zuster Kohler. Ik was erg verlegen, 

maar zij was zo lief dat ik het heerlijk vond om bij haar 
te zijn. Op een dag gaf ze ons allemaal een vel papier. 
We schreven allemaal op wat we wilden doen als we 
groot waren. Ik schreef: ‘Naar de universiteit gaan en in 
de tempel trouwen.’ Ik hing het papier boven de deur 
van mijn kamer. ’s Avonds viel er licht van de straat-
lantaarn door mijn raam. Ik keek op naar mijn papier. 
Dat herinnerde me eraan dat ik naar de tempel wilde.

Destijds waren er in de hele wereld maar twaalf 
tempels. Ik wilde ze allemaal bezoeken.

Mijn vader en moeder namen bij het plannen van 
vakanties altijd een gezinsbezoek aan de tempel op. Wij 
woonden in de Amerikaanse staat Oregon. De dichtstbij-
zijnde tempel was 965 kilometer verderop in Cardston, 
in de Canadese provincie Alberta. Onze auto had geen 
airconditioning. Ik zat met mijn broer en zus op de 
achterbank. We hingen een natte doek uit het autoraam. 
Die legden we dan in onze nek om af te koelen.

Het was altijd opwindend als we eindelijk de tem-
pel zagen. Ik weet niet meer precies wat er allemaal 
gebeurde, maar mijn ouders waren altijd blij als ze naar 
buiten kwamen. Ik wist dat de tempel erg belangrijk 
was. Ik wist dat het ’t huis van de Heer was. (Op de 

foto ben ik het meisje in de witte bloes.)
Toen ik twaalf was, liet ik me in verschillende tempels 

voor de doden dopen. Toen ik mijn toekomstige echt-
genoot ontmoette, kwam ik erachter dat hij ook van de 
tempel hield! We zijn in de Mantitempel getrouwd.

Je kunt je dagelijks op de tempel voorbereiden. Ga 
zo vaak mogelijk naar de tempel. Raak de muren aan. 
Toen mijn kleinzoon Jarret 11 jaar was, werkte hij elke 
zondag met zijn vader aan onze familiegeschiedenis.  
Hij heeft heel veel namen van voorouders gevonden.  
Nu hij twaalf is, laat hij zich in de tempel voor die voor-
ouders dopen!

Als je in de tempel bent, kun je lopen waar 
Jezus loopt. Het is zijn huis. Ik hoop dat je elke dag je 
hemelse Vader zult bidden om hulp met je voorberei-
ding op je bezoek aan de tempel, en dat je zijn liefde 
kunt voelen. ◼
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