
 A p r i l  2 0 1 7  73

KIN
D

EREN 

Samuel Smith

Het evangelie verspreiden
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F I G U R E N  U I T  D E  K E R K G E S C H I E D E N I S

Gebruik deze figuren om verhalen uit de kerkgeschiedenis te vertellen!

Je vindt meer figuren uit de kerkgeschiedenis op liahona. lds. org.

Onze hemelse Vader wil graag dat iedereen over het evangelie hoort. Daar zorgde Hij na de oprichting van de kerk ook 
voor. Joseph Smiths broer Samuel was de eerste zendeling. Hyrum, Josephs oudere broer, vertelde anderen ook over het 
evangelie. Een zekere Parley P. Pratt vertelde eens aan Hyrum dat hij de hele dag in het Boek van Mormon had gelezen. 
Hyrum vertelde Parley meer over de kerk. Hij liet zich toen dopen. Daarna ging Parley op zending! Hij werd een leider 
van de kerk.

Parley P. PrattHyrum Smith


