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Jezus schonk vergeving
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Petrus vroeg Jezus eens hoe vaak hij iemand die iets verkeerd deed, 
moest vergeven. ‘Zeven keer?’ raadde Petrus.

‘Zeventig maal zevenmaal’, zei Jezus.
Jezus leerde zijn discipelen dat we altijd moeten vergeven.

Op een dag was Jezus in gebed. 
Een van de discipelen vroeg 
Hem: ‘Heer, leer ons bidden.’

Jezus zei tegen zijn 
discipelen dat ze moesten 
bidden en onze hemelse 
Vader om vergeving voor 
hun zonden vragen. Hij 
zei dat onze hemelse Vader 
hun zou vergeven als zij 
anderen vergaven.
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