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Jezus zei toen tegen zijn 
discipelen dat ze de kinderen 
tot Hem moesten laten komen. 
Hij zei dat volwassenen geloof 
moesten hebben zoals een kind 
om de hemel binnen te gaan.

Jezus nam de kinderen in zijn armen en zegende hen.


