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‘ontving aanvankelijk niet van de volheid, 
maar genade voor genade’ (LV 93:12). Dat 

betekent dat Hij geen volmaakte ken-
nis van zijn identiteit en zending had toen 
Hij naar de aarde kwam. Hij was evenmin 

almachtig. Door gehoorzaamheid nam 
Hij toe in kennis en macht van God.

‘[is] in alles 
op dezelfde 
wijze als wij 
verzocht, …
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REGEL OP REGEL
‘Als Jezus, de Zoon van God, en de 
Vader van de hemelen en de aarde 
waarop wij wonen, niet meteen een 
volheid ontving, maar toenam in geloof, 
kennis, begrip en genade tot Hij een 
volheid ontving, is het dan niet mogelijk 
dat alle mensen hier een weinig en 
daar een weinig ontvangen, regel op 
regel, voorschrift op voorschrift, totdat 
zij een volheid ontvangen, zoals Hij een 
volheid heeft ontvangen, en dat zij met 
Hem in de tegenwoordigheid van de 
Vader verhoogd worden?’
Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. 
Smith (1998), 153.

Kennis van deze feiten over de Heiland en zijn leven doen ons 
inzien dat het echt mogelijk is om Hem te volgen.

David A. Edwards
Kerktijdschriften

Jezus Christus is in alle opzichten veel meer dan ieder van ons (zie 
Jesaja 55:8–9; Abraham 3:19). Het is geen toeval dat Hij de ‘Geliefde en 
Uitverkorene [van de Vader] is geweest vanaf het begin’ (Mozes 4:2) en 

dat Hij zijn heerlijkheid heeft verworven.
We mogen echter niet denken dat de grootsheid van de Heiland een 

afstand schept die het ons onmogelijk maakt in te gaan op zijn uitnodiging 
om Hem te volgen. Dankzij hedendaagse openbaring weten we dat het 
voorbeeld van de Heiland volgen een haalbaar doel is.

Hieronder staan enkele feiten over Jezus Christus en enkele feiten over jou. 
Je zult zien dat je werkelijk hetzelfde pad als Hij kunt volgen om de volheid 
van zegeningen te ontvangen die je hemelse Vader voor jou in petto heeft.

‘maar zonder 
zonde’  

(Hebreeën 4:15).

had geen volmaakte kennis van je identi-
teit en doel toen je werd geboren. Je hebt 
geleidelijk meer kennis verworven. Door 

de Heilige Geest geeft God ons geestelijke 
kennis en macht, ‘regel op regel, voor-
schrift op voorschrift’ (2 Nephi 28:30).

‘en de mensen’ 
(Lukas 2:52).

‘en in genade 
bij God …

‘en in grootte‘werd gesterkt 
in de geest’ 

(Lukas 2:40).

‘[was] in het 
begin, voordat 
de wereld was’ 

(LV 93:7).

‘nam toe in 
wijsheid …

‘was eveneens 
in het begin 
bij de Vader’ 
(LV 93:23).

kunt genade 
vinden bij 
je hemelse 
Vader als je 
de geboden 
onderhoudt.

kunt het ver-
trouwen van je 

ouders en ande-
ren verdienen 
door te laten 
zien dat je je 

vaker volwassen 
en verantwoor-
delijk gedraagt.

wordt geestelijk 
steeds sterker 

door over evan-
geliebeginselen 
te leren en ze 
toe te passen.

wordt verstan-
diger dankzij 

onderwijs, 
goede beslis-

singen en 
ervaring.

groeit 
lichamelijk.

krijgt met 
verleidingen 

te maken.

hebt gezondigd, zoals alle 
mensen, maar je kunt van 
zonden worden gereinigd 
door de verzoening van 
Jezus Christus, als je je 
bekeert, je laat dopen, 
de gave van de Heilige 

Geest ontvangt en aan het 
avondmaal deelneemt.

‘vorderde van 
genade tot 

genade, totdat 
Hij een vol-

heid ontving’ 
(LV 93:13).

kunt ook een 
volheid door 

Jezus Christus 
ontvangen, als je 
de geboden van 
God onderhoudt 

(zie LV 93:27).

feiten over JOUFeiten over JEZUS CHRISTUS, 

Uiteraard zijn er nog andere 
feiten over Jezus Christus die 
aantonen dat je Hem volgt of kunt 
volgen. Hij heeft Zich bijvoorbeeld 
laten dopen, en dat heb jij (of kun 
jij) ook. Als je meer over Jezus te 
weten komt, begrijp je wat er over 
jouw levenspad is gezegd: ‘Hij gaf 
het pad aan en ging ons voor, en 
geeft onderweg ieder punt aan.’ 
(Naar ‘How Great the Wisdom and 
the Love’, Hymns, nummer 195.) ◼

Jezus  
Christus …

Jij …


