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Deze profeten werden door God geroe-
pen, ‘wegens hun buitengewone geloof en 

goede werken’ (Alma 13:3; zie ook Abraham 
3:22–23). De priesterschapssleutels  

die zij droegen werden aan de  
profeet Joseph Smith overgedragen.

Hier zijn wat interessante feiten over deze 
profeten. Kijk wat je nog meer over hen in 

de Schriften te weten kunt komen.

JEZUS 
CHRISTUS
Jezus Christus predikte 
het evangelie en ver-
richtte vele wonderen. 
Bovendien vestigde 
Hij zijn kerk op aarde. 
Hij bracht verzoening 
voor onze zonden, werd 
gekruisigd en is opge-
staan. Daardoor kunnen 
wij de geestelijke en 
lichamelijke dood 
overwinnen. Christus 
is het hoofd van zijn 
hedendaagse kerk. Het 
priesterschap is van 
Hem en onze hemelse 
Vader afkomstig.

DE GROTE AFVAL
De apostelen en andere kerkleiders probeerden het 
evangelie na de opstanding van de Heiland te ver-
spreiden. Maar de mensen verwierpen hun leringen 
en doodden zelfs meerdere apostelen. De volheid 
van het evangelie ging wegens de goddeloosheid van 
de mensen voor de aarde verloren. De wereld verviel 
tot geestelijke duisternis (zie Jesaja 60:2).
•  De mensheid moest het ruim duizend jaar lang 

zonder de heilsverordeningen, de tempelzegenin-
gen of de leiding van een profeet stellen.

•  Waardevolle waarheden werden uit de Bijbel 
weggenomen.

•  Er werden verkeerde denkbeelden over de ware 
aard van God verkondigd.

•  Sommige heilsverordeningen werden veranderd of 
verkeerd uitgelegd (zie Jesaja 24:5).

•  Deze afval leidde uiteindelijk tot de oprichting van 
vele kerken.

DE REFORMATIE
Sommige religieuze mensen in Europa kwamen 
gedurende de grote afval tot het besef dat het 
evangelie van Jezus Christus niet juist gepredikt 
werd. Deze hervormers waren geen profeten. Ze 
onderrichtten wel naar beste kunnen in de waar-
heid zoals zij die begrepen. Ze droegen ertoe bij dat 
meer mensen de Bijbel konden lezen. Velen streden 
voor godsdienstvrijheid en plaveiden de weg voor 
de herstelling van het evangelie.

JOSEPH SMITH
Was de volheid van het evangelie voor altijd 
verloren? Nee! God openbaarde belangrijke 
waarheden opnieuw aan Joseph Smith. Hemelse 
boodschappers droegen alle noodzakelijke pries-
terschapssleutels aan hem over (zie LV 27:8–13; 
110; 128:18–21). Daarmee werd de ‘bedeling van 
de volheid der tijden’ ingeluid (LV 138:48). Deze 
zogeheten laatste dagen vormen de laatste bede-
ling vóór de wederkomst van Jezus Christus.

DE HERSTELLING
Raad eens wat? JIJ hebt de zegeningen  
van de herstelling. Ja, jij!
•  De Kerk van Jezus Christus is op aarde hersteld 

met een profeet en apostelen die er leiding aan 
geven.

•  Dankzij het Boek van Mormon, de Leer en Ver-
bonden, de Parel van grote waarde en andere 
hedendaagse openbaringen zijn er waardevolle 
waarheden hersteld die verloren waren gegaan 
(zie 2 Nephi 27).

•  Joseph Smith ontving het Aäronisch priester-
schap van Johannes de Doper (zie LV 13) 
en het Melchizedeks priesterschap van de 
apostelen Petrus, Jakobus en Johannes (zie 
LV 128:20).

•  Gemachtigde priesterschapsdragers verrichten 
de heilsverordeningen op de juiste wijze.

•  En we weten dat de waarheid nooit meer door 
afvalligheid verloren zal gaan (zie Daniël 2:44). ◼

Jij bent hier

Adam was een echte 
pionier: hij was de 
eerste mens op aarde 
en de eerste profeet! 
Hij bracht zijn gezin 
het evangelie bij. 
Maar al in het begin 
‘zijn [velen] bij zich-
zelf in het duister te 
rade gegaan’ en van 
de waarheid afgewe-
ken (Mozes 6:28).

Heb je weleens gehoord 
dat een hele stad in de 
hemel is opgenomen? De 
stad Zion – door Henoch 
gevestigd – was zo recht-
schapen dat de inwoners 
bij God gingen wonen (zie 
Mozes 7:23).

Je kent de ark van 
Noach wel. Maar acht 
mensen (het gezin van 
Noach) overleefden 
de vloed omdat ze op 
Noachs waarschuwin-
gen acht sloegen (zie 
Genesis 7; Mozes 8). 
Wist je ook dat hij het 
priesterschap ontving 
toen hij tien jaar oud 
was (zie LV 107:52) en 
dat ‘reuzen […] Noach 
naar het leven’ ston-
den? (Mozes 8:18.)

Abraham werd bijna 
door goddeloze priesters 
geofferd, maar een 
engel redde hem (zie 
Abraham 1). Hij kreeg 
diverse opmerkelijke 
openbaringen, waar-
onder een visioen van 
het voorsterfelijk leven. 
De leden van de kerk 
behoren tot zijn nage-
slacht. Het verbond van 
Abraham is naar hem 
vernoemd. (Zie Abraham 
2–5.)

Mozes leidde de 
Israëlieten uit Egypte 
naar hun vrijheid. Hij 
‘trachtte ijverig zijn 
volk te heiligen, opdat 
zij het aangezicht van 
God zouden kunnen 
aanschouwen; maar zij 
verstokten hun hart en 
konden zijn tegenwoor-
digheid niet verdragen’ 
(LV 84:23–24). Door 
hun afvalligheid zwier-
ven ze zelfs veertig jaar 
in de woestijn rond!


