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Hoi!  
Ik ben Claudia  
en ik woon in 

Australië.  

L A A T  J E  L I C H T  S C H I J N E N

Ik neem het voor 
anderen op

Een jongen in mijn klas heeft 
moeite met leren. Ik neem het 

voor hem op als anderen 
hem plagen en in de klas 

help ik hem zo nodig. 
Mijn juf heeft gezegd 

dat hij zich dit jaar 
voor het eerst in 

onze klas thuisvoelt.

Mijn teddybeertje
Toen de oom van mijn juf stierf, was ze erg verdrietig. 
Zij kent de kerk niet, dus zei ik haar dat onze hemelse 
Vader haar liefheeft. Ik maakte een wenskaart voor 
haar en zei haar dat ze haar oom zou weerzien. Ik gaf 
haar mijn bijzondere teddybeertje als troost op de 
lastige momenten.

STUUR ONS EEN STER!
Hoe laat jij je licht schijnen, zoals  
Jezus van ons vraagt? Stuur een  

ster met jouw verhaal, foto en  
goedkeuring van je ouders naar  

liahona@ ldschurch .org.

Gelukkige vrienden
Olivia, mijn buurmeisje, 

heeft problemen met  
wandelen, spreken en 

horen. De mama van Olivia 
zegt dat Olivia boft dat ze 

mij als vriendin heeft. 
Ik bof ook!

Zingen en de 
Heilige Geest
Ik zing graag liedjes 
uit Kinderliedjes. 
Thuis zeggen ze 
dat ze daardoor de 
Heilige Geest beter 
kunnen voelen. De 
Heilige Geest geeft 
me een warm 
gevoel van binnen.

Durf LIEF te zijn!

HOE KUN JIJ JE LICHT 
LATEN SCHIJNEN?

DURF vriendschap te sluiten met iemand die 
niet veel vrienden heeft.

DURF een buur te helpen.
DURF een vriend voor de kerk uit te nodigen.

DURF te zingen!

Ik laat mijn licht schijnen door 
lief voor anderen te zijn.
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Claudia’s 
broer, Tyler


