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p een zondag zag ik een groepje jeugdwerkkinde-
ren zingen:

Ik wil graag als Jezus worden en volg dus zijn voor-
beeld na.

Ik wil van zijn liefde geven, ja, overal waar ik ga.

Wanneer ik moet kiezen voor goed of voor slecht,

in gedachte hoor ik dan de Heilige Geest, die zegt:

‘Houd van elkaar zoals Jezus van jou;

doe voor een ander wat Hij doen zou.

Wees aardig en lief in gedachte en daad,

wie dat doet, die volgt Jezus’ raad.
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Als Jezus worden

Ieder kind leunde naar voren, bijna op het puntje van
de stoel. Tk zag licht in hun ogen en vastberadenheid op
hun gezichtjes. Jezus Christus was hun voorbeeld. Wor-
den zoals Hij was hun doel.

Ieder van ons kan als de Heiland, Jezus Christus, wor-
den door zijn evangelie na te leven. Ik hoop dat je van-
daag op zoek gaat naar kansen om te doen wat Hij deed
en lief te hebben zoals Hij liefheeft. Hij leidt ons met
liefde voort om zoals Hij te worden. Geen van ons is nu
al volmaakt. Maar we kunnen weten dat we doen wat
Hij wil. Hij gaat ons voor en wil dat wij Hem volgen. ®
Uit ‘Ons volmaakte voorbeeld, Liahona, november 2009, 70-73.

Hoe kun jij liefde aan anderen
fonen? Stuur ons een bloem voor
onze vriendschapstuin! E-mail die
naar lichona@ldschurch.org.
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