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Veel Italiaanse gezinnen maken een avondwande-

ling ofwel een passeggiata vóór het avondeten. Ze 

dragen mooie kleding en wandelen samen rond het 

plein. Soms stoppen ze ook voor gelato [Italiaans 

roomijs]. Mmmm!
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Leuk dat je Italië met 
ons hebt verkend. Tot 

de volgende keer! 
Ciao!

Groetjes  
uit 

Italië!
Veel Italiaanse kinderen komen tijdens de pausa 
pranzo [middagpauze] naar huis om samen met 

hun familie te eten. Ze eten dan pasta of rijst met 

vlees en groenten.

Italië ligt in het zuiden van 

Europa. Op de kaart ziet 

het er een beetje als een 

laars uit! Er wonen meer 

dan zestig miljoen mensen.

Ik heet Margo. En ik 
heet Paolo. We reizen de 
wereld rond om meer te 
weten te komen over kin-
deren van God. Ga je met 

ons mee naar Italië!?

De meeste Italianen zijn lid van de 

katholieke kerk. Hoewel ze deels 

andere overtuigingen hebben dan 

wij, geloven ze in onze hemelse 

Vader, Jezus Christus, en de Heilige 

Geest.

Deze maand gaat er 

een tempel in Rome 

open! Die werd in de 

algemene oktober-

conferentie van 2008 

aangekondigd. Het is 

de eerste tempel in 

Italië.

Weet je hoe je ‘Ik ben een kind 

van God’ in het Italiaans zegt? 

Sono un figlio di Dio. Dit meisje 

is het Boek van Mormon in het 

Italiaans aan het lezen.

‘Wanneer ik in de buurt van de 
tempel ben, denk ik aan Jezus 
en word ik enthousiast. Eindelijk 
hoeven we geen twaalf uur 
meer te rijden om naar de tem-
pel te gaan. Nu kan ik in amper 
vijftig minuten naar de tempel! 
Als ik twaalf word, kan ik naar 
de tempel om daar doopwerk 
te doen.’

Olivia G. (8), Lazio (Italië)

‘Ik weet dat Jezus leeft en dat 
Hij onze profeten leidt. Het is 
erg belangrijk om naar de kerk 
te gaan zodat we meer over 
Jezus kunnen leren. Sinds kort 
lees ik dagelijks in het Boek van 
Mormon, omdat ik meer van het 
evangelie wil weten.’

Lorenzo B. (7), Piedmont 
(Italië)

Dit zijn een paar van onze  
vrienden uit Italië!

Kom jij uit Italië? 
Dan horen we graag 
van je! Op de achter-
omslag ontdek je hoe 

je ons een brief of 
e-mail kunt sturen.


