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Ik kijk graag naar de tempel.

Rebecca C. (9), Aragua (Venezuela)

Twee jaar geleden kwam er een nieuwe jongen in onze klas. 

Hij was onvriendelijk tegen anderen. Iedereen kreeg een 

hekel aan hem en werd onvriendelijk tegen hem. Daar werd 

hij verdrietig van, dus deed ik niet mee met wat de anderen 

deden. Verschillende van mijn vriendjes zagen dat en volgden 

mijn voorbeeld. Ik geloof dat ik gelukkiger en veiliger ben, als 

ik doe wat God van me verlangt. Ik geloof dat ik vriendjes zal 

krijgen die me graag mogen zoals ik ben, als ik moedig ben 

en zeg wat ik denk.

Vestina K. (11), Vilnius (Litouwen)

Ik speel graag voetbal met jongere kinderen en leer ze 

nieuwe vaardigheden aan. Dat is een manier waarop 

ik graag dien.

Sasha K. (11), Moskou (Rusland)

Plaatjes en praatjes

We stapten een keer 

in onze auto, maar die 

wilde niet starten. We 

keken de motor na, maar 

er gebeurde niets. Toen 

kreeg ik het gevoel dat ik 

moest bidden. Een paar 

minuten later startte de 

auto wel. Ik ben zo blij dat 

onze hemelse Vader ons 

altijd wil helpen.

Brooklyn B. (9),  
Quetzaltenango  
Guatemala


