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Tôi lớn lên ở Nicaragua. Khi còn nhỏ, tôi đã làm 
mọi thứ cùng với anh tôi. Chúng tôi cùng đi 

bộ tới trường. Chúng tôi cùng đi đến cửa hàng. 
Chúng tôi có đủ loại phiêu lưu ở sân sau nhà 
mình. Chúng tôi rất vui sướng.

Rồi, khi tôi lên chín, một điều rất buồn đã xảy 
ra. Anh tôi chết trong một trận động đất. Lúc đầu, 
tôi không cảm thấy rằng thực sự anh đã mất. Tôi từng 
tưởng tượng rằng anh tôi sẽ gõ cửa trước nhà chúng 
tôi. Anh sẽ nói với chúng tôi là anh chỉ đi đâu đó. Tôi 
thường nhìn rất lâu vào cánh cửa và ước gì điều đó xảy 
ra. Tôi rất muốn gặp lại anh ấy.

Cuối cùng rồi sự việc cũng trở nên dễ dàng hơn một 
chút. Tôi vẫn còn nhớ anh tôi nhưng tôi đã có thể cảm 
thấy vui sướng lại.

Lúc bấy giờ, tôi chưa phải là tín hữu của Giáo Hội 
Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. 
Nhưng khi lớn lên, tôi đã tìm hiểu về Giáo Hội và chịu 
phép báp têm. Một ngày nọ, tôi đang rửa chén. Đó là 
thời gian lễ Phục Sinh. Tôi đang suy nghĩ về Sự Phục 
Sinh và nghĩ tới anh tôi.

Đột nhiên một cảm giác tràn ngập lòng tôi. Tôi nhớ 
đến suy nghĩ vẩn vơ của tôi về anh mình. Tôi nhận biết 

rằng điều đó không ngớ ngẩn chút nào! Điều đó đến 
từ Đức Thánh Linh, để an ủi tôi và hướng dẫn tôi. Một 
ngày nào đó anh tôi sẽ thực sự được phục sinh. Và tôi sẽ 
thực sự gặp lại anh ấy.

Nếu một người nào đó các em yêu thương đã chết 
thì không sao nếu các em nhớ họ và cảm thấy buồn 
bã. Hãy nói chuyện với gia đình mình hoặc một người 
trưởng thành khi các em cảm thấy sẵn sàng. Hãy cầu 
nguyện lên Cha Thiên Thượng về cảm nghĩ của các em. 
Ngài có thể giúp các em cảm thấy bình an trở lại.

Dù sao đi nữa, hãy nhớ rằng Chúa Giê Su Ky Tô yêu 
thương các em. Vào lễ Phục sinh, chúng ta tưởng nhớ 
tới sự hy sinh của Ngài cho chúng ta. Nhờ Ngài mà 
chúng ta đều sẽ được phục sinh và chúng ta có thể  
sống vĩnh viễn với gia đình của mình. ●

Tôi Sẽ Gặp  
Lại Anh Tôi
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Bài của Reyna I. Aburto
Đệ Nhị Cố Vấn trong  

Chủ Tịch Đoàn Trung Ương 
Hội Phụ Nữ

Tấm Thẻ để An Ủi
Cắt ra các tấm thẻ này. Các em có thể gấp đôi chúng hoặc sử dụng làm thẻ đánh dấu trang sách. Hãy giữ chúng trong 

quyển thánh thư của các em hoặc một nơi khác để nhìn vào khi các em cảm thấy buồn, cô đơn hoặc sợ hãi.

“Ta không để cho 
các ngươi mồ côi 

đâu, ta sẽ đến 
cùng các ngươi.”

Giăng 14:18

“Và Đức Chúa Trời 
sẽ lau hết nước mắt 

nơi mắt chúng.”
Khải Huyền 21:4

“Vậy nên, hãy vui lên, và 
chớ sợ hãi, vì ta là Chúa 

đang ở với các ngươi, và ta 
sẽ đứng bên các ngươi.”

Giáo Lý và Giao Ước 68:6


