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Ik kan het goede kiezen
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Ik kan me nu al voorbereiden  

op naar de tempel gaan.

Ik kan VRIENDELIJK zijn.

Ik kan goede dingen 
lezen, en naar goede  

dingen kijken en luisteren.

Ik kan respect 
voor God,  

anderen en  
mijzelf tonen.

Ik kan me 

netjes  

kleden en 

gedragen.

Ik kan mijn gedachten en mijn lichaam gezond houden.
Ik kan mijn ouders 
GEHOORZAMEN  
en mijn gezinsleden  

HELPEN.

Ik kan op de sab-
bat dingen doen 
waardoor ik aan 
Jezus Christus 
kan denken.

Ik kan 
eerbiedig 
over God 
spreken.

Ik kan  
eerlijk zijn.

Ik kan ME BEKEREN en weer 
mijn best doen, als ik iets  
verkeerd heb gedaan.

Ik kan  

naar de  

Heilige 

Geest 

luisteren.

Ik kan 
GOEDE 

VRIENDEN 
kiezen.

Ik kan  
nette woorden  

gebruiken.


