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WIST JE?
De naam ‘christenen’ 
werd in het Nieuwe 
Testament voor het 
eerst gebruikt voor 
mensen in de stad 
Antiochië die Jezus 
Christus volgden. Je 
kunt erover lezen in 
Handelingen 11:26.

Ik ben christen!
Bij mijn doop en bevestiging 

kreeg ik Christus’ naam.
Dus zal ik Hem altijd volgen 

en het goede doen,  
waar ik ook ga.

Ik ben christen! Ik geloof dat Christus de 
goede Herder is, Gods eniggeboren Zoon –

de Vredevorst, het Brood des levens, de 
Heilige van Gods troon.

Ik ben christen! Ik lees de Schriften  
elke dag om over zijn leven te leren,

zijn wonderen, zijn leringen, en Hem om zijn offer te eren.

Ik ben christen! Ik wil allen vertellen dat Jezus ze nieuw leven
gaf door zijn eigen leven te geven!

Ik ben christen! Als mijn ziel gekweld  
wordt door aardse zorgen,

wend ik me tot Jezus en weet dat Hij er 
voor me is, vandaag en morgen.

Ik ben christen! Ik gebruik wat ik heb  
om mijn vrienden te helpen als  

ze in nood verkeren.
Ik probeer te doen wat Christus zou 
doen, van zijn voorbeeld te leren.

Ik ben christen! Ik neem elke 
week deel aan het avondmaal 
dat Hij zijn discipelen schenkt,

en beloof Hem dat ik trouw 
aan Hem blijf en altijd aan 

Hem denk.

Ik ben christen! Zelfs als  
ik alleen ben, kies ik goed.

Ik ben eerlijk en deugdelijk en heb 
moed. Je kunt van mij op aan.

Ik ben christen! Ik vergeef hem  
die kwaad doet, ongeacht wie.

Ik wil vrede en vriendschap,  
ik zorg voor harmonie.

Ik ben christen! Ik heb  
de Heer met heel mijn 
hart lief. Het is waar!
Nu is het jouw beurt. 

Vertel ons alsjeblieft wat 
het voor jou betekent om 

een christen te zijn! ●


