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Dit zijn een paar vrienden  
van ons uit Zuid- Korea!

Groetjes  
uit 

Zuid- Korea!
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Woon jij in Zuid-Korea? Schrijf ons 
dan! We horen graag van je.

Telkens als ik het moeilijk 
heb, denk ik aan onze 
hemelse Vader. En dan 
voel ik me beter. Ik weet dat 
onze hemelse Vader en 
Jezus echt bestaan. Ik zal 
Hen volgen.
Ha-Eun S. (11)

Soms wil ik mijn broer 
slaan als hij mijn blokken 
omwerpt of in mijn boek 
krabbelt. Maar ik oefen 
geduld. Ik doe mijn best 
omdat ik het goede wil 
doen.
Se-jong H. (8)

Dit gezin bezoekt de Seoeltempel. Die is in 1985 
in de hoofdstad van Zuid- Korea ingewijd.

In Zuid- Korea is het de 
gewoonte om thuis of 
in het restaurant op de 
grond te zitten. Veel 
gezinnen studeren, 
spelen en eten aan een 
lage tafel, zoals deze.

Leuk dat je 
samen met ons 

Zuid- Korea hebt 
bezocht. Tot de  
volgende keer!

Veel Koreaanse gezinnen gaan naar 
de markt om boodschappen te doen. 
Ze kopen er fruit, groenten, vlees en 
tussendoortjes. Een van de populairste 
Koreaanse gerechten is bibimbap, een 
gerecht met rijst.Het Koreaanse alfabet heet Hangul. 

Dit is een bord met de naam van de 
kerk in het Hangul.

Seoel

Zuid- Korea ligt in 
het oosten van Azië. 

Het telt ongeveer 
50 miljoen inwoners, 

onder wie 88.000 
leden van de kerk.

Ga je met 
ons mee naar 
Zuid- Korea?

Wij zijn Margo 
en Paolo.


