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Ons hele gezin heeft zich pas laten dopen. We houden van onze 
nieuwe kerk. Tijdens de gezinsavond stelde mama voor om een 

stamboom met oude pasfoto’s te maken. Dat was een leuke avond!
Joshua, Matilda en Graeme K. (9, 11 en 7), Tonga
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Ik indexeer graag. En ik ga graag 
naar de kerk met ons gezin.

Maria O. (11), Brazilië

Ik dien mijn 
familieleden 

graag.
Lizmel S. (9), 
Puerto Rico

Mel P. (8), 
Bolivia

Ik vind het 
leuk als 

mijn vrienden 
mijn vragen 
beantwoorden.
Ricardo A. (9), 
Puerto Rico

Ik lees mijn zusje graag voor uit 
het Boek van Mormon. Mijn  

lievelingstekst is 1 Nephi 3:7.
Emilia L. (10), Duitsland


