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De gevoelens die we van de Heilige Geest krijgen, zijn waardevoller dan alles 
wat we kunnen zien of horen. Soms ervaren we de Heilige Geest als een warm 
gevoel in ons hart. Voor mij is het vaak een gevoel van licht.

Als je na je doop als lid van de kerk wordt bevestigd, krijg je de opdracht: 
‘Ontvang de Heilige Geest.’ Vanaf dat moment kun je de Heilige Geest bij je  
hebben. Maar je moet Hem wél in je hart en verstand verwelkomen.

Ik bid dat je je hart voor de Heilige Geest zult openstellen. Ik bid dat je Hem 
altijd bij je zult hebben en daardoor gelukkig zult zijn. ●

Stel je hart open voor de 
Heilige Geest
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President 
Henry B. Eyring
Tweede raadgever  

in het Eerste 
Presidium

Probeer jezelf eens te tekenen of te schilderen!

Vanuit het hart schilderen
De Heilige Geest helpt ons om ons dingen te herinneren. 

Telkens als president Eyring iets niet wil vergeten,  
schrijft hij het in zijn dagboek op. Soms maakt hij ook een  

schilderijtje om te laten zien hoe hij zich voelt.

Dit schilderij van zijn 

vrouw, Kathleen, en 

twee van hun zes  

kinderen herinnert  

hem aan zijn liefde  

voor zijn gezin.

Toen een van zijn 

kleinkinderen op  

zending was in 

Frankrijk, schilderde 

president Eyring  

zendelingen op  

straat in Parijs.

President Eyring schildert graag bootjes en zijn familie. 

Dit is een schilderij van zijn vrouw in een bootje toen  

ze 8 jaar was.
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‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef 

Ik u. […] Laat uw hart niet  

in beroering raken en niet  

bevreesd worden.’

‘De Trooster, de Heilige Geest, […] 

zal u in alles onderwijzen en u in 

herinnering brengen alles wat  

Ik u gezegd heb.

( Johannes 14:26–27)

Hij maakt eerst een potloodschets. Daarna schildert 

hij er overheen met waterverf. Als die laag droog is, 

voegt hij er nog een aan toe.

Toen Jezus zijn discipelen ging verlaten, legde Hij 
uit hoe Hij hun zijn vrede zou geven:

Naar ‘Mijn vrede laat Ik u’, Liahona, mei 2017, 15–18,  
en ‘Zijn Geest bij u hebben’, Liahona, mei 2018, 86–89.


