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Tip 1: hou van elkaar.
Jezus gaf ons de twee grote geboden. Het eerste is ‘U zult de 
Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel 
en met heel uw verstand’ (Mattheüs 22:37). En het tweede: ‘U 
zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22:39).

De geboden om God en onze naaste lief te hebben, gaan 
hand in hand. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar 
omdat God onze Vader is.

Drie tips om het goed 
met elkaar te vinden
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Goud is heel waarde-
vol, en mensen zijn dat 
ook! Eén mens is zelfs 
meer waard dan al het 
goud of geld in de hele 
wereld. Hoe kunnen 
we andere mensen als 
een waardevol kind 
van God behandelen 
door de gulden regel 
toe te passen? Hoe 
kun je het door de 
gulden regel beter 
met elkaar vinden?

De gulden regel toepassen
Hoeveel munten kun je vinden? Kleur ze goud of geel.

Jezus heeft ons geleerd hoe we het goed met elkaar 
kunnen vinden.

Tip 2: vergeef elkaar.
Jezus leerde ons om iedereen te vergeven, ‘opdat ook uw 
Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft’ 
(Markus 11:25).

Tip 3: behandel andere mensen zoals je zelf 
behandeld wilt worden.
Jezus leerde ons de gulden regel: ‘Alles dan wat u wilt dat de 
mensen u doen, doet u hun ook zo’ (Mattheüs 7:12).

Het is makkelijk te begrijpen waarom we anderen moeten 
behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Alle zonen en 
dochters van God zijn namelijk waardevol (zie Mattheüs 25:40). ●

Naar ‘Zalig de vredestichters’, Liahona, november 2002, 39–42.


