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Bekijk op  
ChurchofJesusChrist .org  

video’s over plekken waar Jezus is 
geweest. Zie ‘Shepherds Learn of 
the Birth of Christ’, ‘Calming the  

Tempest’ en ‘Jesus Is Resurrected’.

In de  
voetsporen  
van Jezus

HET MEER VAN GALILEA
Dit is het Meer van Galilea. Het is een prachtig meer 

waar Jezus duizenden mensen heeft onderwezen en veel 
wonderen heeft verricht. Ik kon de Geest daar echt voelen. 
Het was een rustig gevoel waardoor ik wist dat op die plek 
heilige dingen gebeurd zijn.

Ik ga graag naar plekken waar Jezus is geweest, zoals 
de Jordaan, waar Jezus is gedoopt. Ik loop dan rustig rond 
tussen de mensen die Jezus aanbidden door kaarsjes aan te 
steken en geknield te bidden. Ik voel in mijn hart dat onze 
hemelse Vader en Jezus blij zijn wanneer mensen hun liefde 
voor Hen tonen.

JERUZALEM
Jeruzalem is een grote stad. Op de zondag voor zijn dood 

reed Jezus er op een ezel binnen (zie Mattheüs 21:1–11). De 
mensen verwelkomden Hem in de stad door met palmtak-
ken te wuiven en ‘Hosanna’ te roepen.

Ieder jaar volgen mensen op de zondag voor Pasen het 
pad dat Jezus naar Jeruzalem nam. Ze houden dan palmtak-
ken vast en zingen liedjes over Jezus. We hebben als gezin 
ook een keer met andere christenen meegelopen. Ik vond 
het erg leuk al die liefde voor de Heiland te voelen.

Je hoeft niet te gaan waar Jezus ging om zijn voetspoor te 
volgen. Je kunt zijn voorbeeld overal volgen! ●

Uit een interview door 

Amie Jane Leavitt

IK ben Mary. Ik woon met mijn familie in Israël. We hebben veel bijzon-dere dingen mee-gemaakt door naar de plekken te gaan waar Jezus lang geleden geweest is.

BETHLEHEM
Een van die bijzondere plekken was Bethlehem, waar 

Jezus is geboren. Maria en Jozef moesten helemaal van 
Nazareth naar Bethlehem reizen – een tocht van ongeveer 
150 kilometer. We bezochten er een kerk die gebouwd was 
op de plek waar de stal waarschijnlijk heeft gestaan.

We gingen ook naar de velden bij Bethlehem. Herders 
hoeden er nog steeds hun kudde, net zoals tijdens de 
nacht van Jezus’ geboorte. We hoorden de schapen blaten 
terwijl we ‘Ver, ver van hier, in Judea schoon’ (Lofzangen, 
nr. 64) zongen. Ik zal nooit vergeten hoe ik me toen 
voelde.


