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Hoe kunnen we vermijden dat 
we het doel voorbijzien?
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Jakob 1–4  
(9–15 MAART)

De profeet Jakob onder-
wees dat de geestelijke 

blindheid van de Joden werd 
veroorzaakt ‘door het voor-
bijzien van het doel’ ( Jakob 
4:14). Hoe kunnen we dat 
vermijden?

Wat houdt het in om het doel 
voorbij te zien?
Als u bij boogschieten het doelwit 
wilt raken, moet u erop mikken. Als u 
verder kijkt dan het doelwit zult u het 
missen. Dat kan een van de redenen 
zijn waarom het woord zonde in het 
Nieuwe Testament afkomstig is van 
het Griekse woord hamartia, wat ‘het 
doel missen’ betekent. Welke zonden 
van de Joden staan in Jakob 4:14 
beschreven?

Wat is het doel?
‘Sommigen zijn verblind 
omdat ze het doel voorbij-
zien (zie Jakob 4:14), terwijl 
Christus het doel is.’
Ouderling Neal A. Maxwell 
(1926–2004) van het Quorum  
der Twaalf Apostelen, ‘Jesus 
of Nazareth, Savior and King’, 
Ensign, mei 1976, 26.

Hoe kunnen we het doel 
raken?
‘Als we onze aandacht, gedachten en 
inspanningen in de eerste plaats op 
onze liefde voor de almachtige God 
richten en ons hart naar anderen laten 
uitgaan, weten we dat we het juiste 
doelwit gevonden hebben en ons op 
de kern richten: ware discipelen van 
Jezus Christus worden.’
Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, ‘Ons op de kern richten’, 
Liahona, januari 2017, 5.
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