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Kom jij uit Samoa? Schrijf ons dan! 
We willen graag van je horen.

Samoa is een eilandengroep 

in de Stille Oceaan. Het bestaat uit 

twee grote en vier kleine eilanden.

Dit zijn vrienden  
van ons uit Samoa!

Groetjes  
uit  

Samoa!

Kokosnoten zijn heel populair 

in Samoa. Iedereen helpt met 

het oogsten, en het verwijderen 

van de bast. Die wordt vaak 

als brandstof voor het koken 

gebruikt.

Ik zing graag jeugdwerklied-
jes. Mijn lievelingsliedjes zijn 
‘Lieve moeder, ’k hou van jou’ 
en ‘Ik ben een kind van God’.
Mary V. (5), Savai’i  
(Samoa)

Ik weet dat mijn hemelse 
Vader mijn gebeden hoort en 
beantwoordt.
Alex S. (11), Upolu  
(Samoa)

Veel inwoners van Samoa 

wonen in fales. Dat zijn huizen 

zonder muren. Ze koken buiten 

boven een vuur.

IL
L
U

S
T

R
A

T
IE

S
, 
K

A
T

IE
 M

C
D

E
E

; 
F
O

T
O

 V
A

N
 V

A
R

K
E

N
S

, 
G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

Samoanen zijn nooit ver 

van de zee omdat ze op 

een eiland wonen.

Veel mensen hebben varkens en  

kippen. En ze jagen met honden.

Zo zeg je  

‘De Kerk van Jezus Christus van de 

Heiligen der Laatste Dagen’ in het 

Samoaans: O Le Ekalesia a Iesu Keriso 
o le Au Paia o Aso e Gata Ai.

Leuk dat je Samoa met  ons hebt  verkend. Tot de  volgende keer!
De mensen in Samoa zingen 

heel graag! Deze kinderen gaan 

in het jeugdwerk zingen.

Talofa!
Dat betekent ‘hoi’ in het 

Samoaans. Wij zijn Margo en  
Paolo. Ga je met ons mee  

naar Samoa?


